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RENAULT 
Passion for life 


İşte Renault'dan 
yeni “Crossover” dünyası. 


KADJAR | KOLEOS | CAPTUR 
Hayat kadar beklenmedik. / 


Modellerin ortalama yakıt tüketimi en az 3,6 1t/100 km, en fazla 6,8 1t/100 Km; ortalama CO? salımı en az 95 g/km, 
en fazla 153 g/km'dir. Modeller üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık gösterebilir. Ayrıntılı bilgi renault.comir'de. 


Renault'nun tercihi OJE) 


Ki EJ renault.com.ir 
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If you are keen to explore the latest market Discover 

trends, technologies and opportunities... “ The enhanced technology 

DALICHI Tech Day is awaiting you at Hilton - Samples / business models 
Convention Center in Bursa Turkey “ DALICHI Infotainment Systems 

We'll share the most up-to-date technology 

and market developmenis with you. Round Prog ram of the day 

table discussions will offer fascinating “ Dedicated VIP tour from 09:00 - 11:00 
insight into solutions for your business as - Company introduction with DALICHI 
weli as exploring the future of it. representatives 


* Presentation of DALICHI products 


DA|IC HI 


wWww.dalichi.com.tr 


ommobil dünya 


İÇİNDEKİLER 
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: Otomobilden 


OTOMOBİLDEN DERGİ BU AY 
YİNE ÇOK KAPSAMLI 


tomobilden'in 248'nci 
sayısından merhaba, 


Her ay olduğu gibi Eylül ayında da 
Otomobilden Dergisi, yeni konularla tekrar 
karşınızda. Bu sayımızda birbirinden farklı 
modeller ve test sürüşleri sizleri bekliyor... 


Ferrari'nin ikonik modeli F40, bu yıl 30'uncu 
yaşını kutluyor. Spor otomobil dünyasında 
yeni bir sayfa açan F40, markanın kurucusu 


konumunda, 


ip”; EA 


«bali | mm 


Porsche, ilk kez Mart ayında Cenevre 
Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yeni Panamera 
Sport Turismo'nun üretimine Leipzig'de 
başladı. 


Seat markasının dönüm noktası olarak 
nitelendirilen; tasarımı, kalitesi, teknolojik 
özellikleri, etkileyici dinamizmiyle şimdiye 


kadar geliştirdiği 'En İyi Ibiza' olarak tanımladığı 


Yeni Ibiza Türkiye'de satışa sunuldu. 


Peugeot'nun ikinci neliyle SUV halini alan 
modeli 5008, eylülde yollara çıkacak. Geniş 
yaşam ve yükleme alanıyla dikkat çeken 7 


kişilik araç, iddialı fiyatıyla da rekabetçi olacak. 


özi di 


Enzo Ferrari'nin imzasını taşıyan da son model 


İtalyan üretici Fiat 500 ailesini yeniledi. 5OOL 
modelini elden geçiren marka, artan SUV 
karakteri ile Türkiye'de satışa sunuldu. Araç, 
1.4 litre benzinli, 1.3 ve 1.6 litre Multijet |l 
dizel motorları ve 1.3 Multijet dizel motorda 
sunduğu otomatik şanzıman seçeneği ile 
yerini aldı. 


Audi yeni A8'in, Frankfurt Otomobil 

Fuarı öncesinde ön gösterimini yaptı. 

A8, 2018 yılından itibaren otonom sürüş 
fonksiyonlarıyla donatılacak. Yeni Audi A8, 
2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa 
sunulacak. 


Hyundai, “C sedan segmentindeki şık modeli 
Elantra için yepyeni bir donanım seviyesini 
satışa sundu. Hyundai Elantra, Style donanım 
seviyesinin üstüne eklenen Plus özelliklerle 
biraz daha fazla konfor isteyenlere hitap 
ediyor. 


Otomobilden Dergisi'nin 248'nci sayısını 
keyifle okumanız dileğiyle. 


249. sayımızı merakla bekleyiniz... 


İBRAHİM DAVSAN 
ibrahim(Dotomobilden.com.tr 


diomobilden 
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Dağıtım PTT 


100, YIL Mah. 14 Yol Sok. No: Il OTO CENTER Sitesi 
H-Blok Kat: 2 Büro: 207 BAĞCILAR - İSTANBUL 
TEL: 0212 654 45 81 - GSM: 0543 7783725 
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#*** Otomobilden Dergisi Basın Yayın Meslek İlkelerine uyar. 
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*** iadesi söz konusu değildir. 
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orsche, Yeni Panamera Sport Turismo modelinin 

üretimine, Leipzig'deki Porsche tesisinde 

başladı. Yeni araç, kaporta, boya ve montaj 

atölyelerindeki ilk üretim sürecinden başarıyla 
geçti. Panamera Sport Turismo, İlk kez Mart 2017'deki 
Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünyaya tanıtılmıştı. Başarılı 
sportif sedana dayalı bu yeni versiyon, eşsiz tasarımıyla lüks 
segmente yeni bir soluk getirecek. Sport Turismo, 550 
hp'ye varan gücüyle, kendi sınıfındaki tüm modellerden 
daha sportif. Büyük bir bagaj kapağı, alçak yükleme eşiği, 
daha büyük bagaj hacmi ve 4*-1 koltuk konsepti ile yeni 
Panamera modeli, günlük kullanılabilirlik ile maksimum 
esneklik arasındaki mükemmel kombinasyonu sunuyor. 


Yeni model için 500 milyon euroluk 
yatırım 


Porsche, geçtiğimiz yıl yeni Panamera model serisi 

için Leipzig üretim tesisinde yaklaşık 500 milyon Euro 
değerinde yatırım yaptı. Şirket yeni model için mevcut 
üretim tesisini bir kaporta atölyesi ekleyerek genişletti. 
Ayrıca yeni modellerin üretim başlangıcı sırasında önemli 
destek sunan yeni bir kalite merkezine hayata geçirdi. 

Bu kalite merkezi aynı zamanda Porsche'nin katı kalite 
gereklilikleri koruyor ve modelin geliştirilme aşamasından 
seri üretime geçişini yönetiyor. Porsche'nin Leipzig'in tesisi 
dünya çapında üstün üretim kalitesi, son derece kompleks 
ve teknoloji versiyonlarının üretiminde lider konumda 
bulunuyor. 


Otomobilden 
PANAMERA SPORT TURISMO ÜRETİMİ BAŞLADI 


Porsche, ilk kez Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yeni Panamera Sport Turismo'nun 


üretimine Leipzig'de başladı. 
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OTOMOTİVDE GELECEK MAVİDE 


PPG'nin her yıl yayınladığı “Otomotivde Renk Trendleri” raporuna göre geçtiğimiz yıl dünyada otomoüvin 
renginin yüzde /5'ini beyaz, siyah, gri ve gümüş renkleri oluşturdu. 


ünya üzerinde 60'dan fazla ülkede üretim 

tesislerine ve bağlı şirketlere sahip olan, boya 

ve kaplama alanında lider kuruluş olarak 

dikkat çeken PPG, “Otomotivde Renk 
Trendleri" raporunu yayınladı. PPG'nin her yıl yayınladığı 
rapor dünyada otomotiv sektörünün renk trendlerine 
ortaya koyarken, sektörün gelecek trendlerini ve yeni 
modellere yönelik renk tercihlerini de gözler önüne serdi. 
“Otomotivde Renk Trendleri” raporuna göre, dünyada 
tüketiciler çoğunlukla beyaz ve nötr tonları tercih ederken, 
2016 yılında küresel çapta üretilen otomobillerin yüzde 
75'i beyaz, siyah, gri veya gümüş renklerinden oluştu. 
Avrupa'nın en çok tercih ettiği otomotiv rengi ise yüzde 
33 gibi ciddi bir oranla beyaz oldu. Gri, yüzde 18 oranla 
Avrupa'nın tercih ettiği en popüler ikinci renk olarak 
sıralamaya girerken, siyah yüzde | 6 ile üçüncü, gümüş 
yüzde 10 ile dördüncü sırada yer aldı. 


Yeni moda mavi! 


Geçtiğimiz yılın en popüler renginin mavi olduğunu belirten 
PPG Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu Pazar 
Müdürü Bülend Alpay, 2017 ve 2018 yıllarında daha fazla 
mavi rengin yollarda olacağını ifade etti. 
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Söz konusu rapor incelendiğinde 201 6 yılında mavi 
renginin lüks, orta ve kompakt sınıf otomobillerde yüzde 


artış gösterdiğini vurgulayan 
popüler rengi olan mavi oto 
kullanılan ve önümüzdeki yıll 
yönlü bir renk olma özelliği 


Bülend Alpay, “Son yılların 
motiv pazarında çok sık 
arda da kullanılacak çok 
aşıyor. Öte yandan PPG'nin 


bu kapsamlı raporu, markamızın tüm dünyada otomotiv 


müşterileriyle yakın işbirliğini 


de ortaya koyuyor. PPG'nin 


renk trendleri hakkında her yıl açıkladığı veriler markalara 


hedef kitleye ulaşma 
doğrultusunda bir yol 
gösterici oluyor” dedi. 


Kadınlar 
inci erkekler 
metalik 


PPG'nin “Otomotivde 
Renk Trendleri” 
raporunda erkek ve 
kadınların otomobil 
seçerken tercih ettiği 
renkler de yer aldı. 
Rapora göre, metalik 
renkler Amerikalı ve 
Avrupalı erkekler arasında popüler olurken, söz konusu 
pazarlardaki kadın tüketiciler otomobillerinde inci efektini 
tercih etti. Pazar ve araç türüne göre renk seçimlerine 
bakıldığında daha fazla çeşitliliğin dikkat çektiği PPG 
raporunda, Kuzey Amerika pazarlarında kompakt sınıf 
araçlarda gümüş öne çıkarken, spor otomobillerde ise 
siyah tercih edildi. 
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Spor tutkusundan vazgeçemeyenlere... 


718 Cayman. 


718 Cayman' farklı kılan nedir? Göz alıcı tasarımı, mükemmel sürüş deneyimi sunan sürüş modları ve 


porsche.com.tr 


en önemlisi yüksek performans sunan ortadan motorlu spor otomobil konsepti. 2 litre 300 hp. motor gücü sayesinde 


0-100 km'ye 4.7 saniyede ulaşan 718 Cayman ile performans hep sizinle. 


Porsche Ankara 
Doğuş Oto-Cankaya 
Tel: 0312 58383 83 
Porsche İstanbul 


Doğuş Oto-Kartal 
Tel: 0216 453 15 00 


Porsche Antalya 


Başaran Otomotiv 
Tel: 0242 3108787 


Porsche İstanbul 
Doğuş Oto-Maslak 
Tel: 0212 366 46 05 


Porsche Bursa 
Doğuş Oto-Bursa 
Tel:0224 2708181 
Porsche İzmir 


Vosmer Otomotiv 
Tel: 0232 404 96 96 


Porsche İstanbul 
Doğuş Oto-Esenyurt 
Tel: 0212 456 65 00 
Porsche Mersin 


Kavi 
Tel: 0324 358 22 22 


FOCIRASC. MEZ 


718 Cayman: Şehiriçi Yakıt Tüketimi: 9.0 1t./100 km, Şehirdışı Yakıt Tüketimi: 5. 7 1t./100 km, 
Ortalama Yakıt Tüketimi: 6.9 It./100 km, Ortalama CO> Emisyonu: 158 g/km 


Bu ilanda kullanılan şekil ve 
Baskı işlemlerindeki sınırlan 


Doğuş Otomotiv | Trafik Hayattır 


örseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. 
rmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. 
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500 AİLESİ HAVALANDI 


İtalyan üretici Fiat 500 ailesini yeniledi. 500L modelini elden geçiren marka, artan SUV karakteri ile Türkiye'de 
satışa sunuldu. Araç, |.4 litre benzinli, 
sunduğu otomatik şanzıman LARA ile m Gidi 


eni 500L manuel vites ile 500 Ailesi'nin logosundan esinlenerek 
eşleşmiş |.4 litre benzinli, 1.3 tasarlanan LED gündüz sürüş farları ise 
ve |.6 litre Multijet İl dizel otomobilin yoldaki imzası niteliğinde. 
motorlarının yanı sıra |.3 Arka sis ve geri vites lambaları ise 


ultijet dizel motorda sunduğu otomatik 


tamponun alt 


arafi 


) Otowobil dünyasının saban 


diomobilden 


1.3 ve 1.6 litre Multijet İl dizel motorlar ve 1.3 Multijet dizel motorda 


nda konumlandırılmış; 


şanzıman seçeneği ile satışa sunuluyor. bu değişiklikler sayesinde otomobil daha 


Şehirli ruhunu yansıtan PopStar ve SUV heybetli görünürken aydınlatma grubunun 
karakterini taşıyan CrossPlus versiyonları işlevselliği ve etkinliği de artırılıyor. Yeni 
ile dikkat çeken Yeni 500L ayrıca 7 koltuk 500L'nin SUV karakterini barındıran 


kapasitesine sahip daha uzun karoserli 
Wagon versiyonu ile de geniş ailelere 
hitap ediyor. 500L, ağustos ayından 
itibaren 79 bin 900 TL ile 105 bin 900 TL 


CrossPlus gövde tipi ise sportif ve 
maskülen bir görünüm sergiliyor. Bu algıyı 
desteklemek amacıyla yeni ön ve arka 
tamponlar, her iki tampon üzerinde yer 


arasında değişen fiyatlarla Hat bayilerinde alan off-road siperlikler, kalın kontürlere 
yerini alıyor. Fiat İş Birimi Direktörü Altan sahip radyatör ızgarası ve yeni iki renkli, 
Aytaç, “Müşteri beklentileri değişiyor ve elmas kesimli |7 inç alaşımlı jantlar tasarım 


zenginleştirilen iç hacim genel olarak 
rahat, kullanışlı, çok yönlü ve titizlikle 


3 farklı donanım 3 farklı 
ruh 


SUV tercih edenlerin sayısı her geçen 

gün artıyor. Yenilenen 500L hem çok 
yönlü bir aile otomobili hem de SUV 
özelliklerini bir arada bulundurmasıyla 
rakiplerinden ayrışıyor. Ülkemizde bugüne 
kadar yaklaşık | 0 bin satış adedine ulaşan 
Fiat 500L, dünya genelinde de 400 bin 
adedi geçen bir satış başarısı yakaladı. 
Avrupa ve Türkiye'de segmentinin lideri 
500L, yenilenen yüzüyle Fiat markasına güç 
katacaktır” dedi. 


unsurları arasına ekleniyor. 


şekillendirilmiş ayırt edici detaylara sahip. 
İç mekânın, ön konsol tasarımından 
başlayarak tamamen yenilendiği görülüyor. 
500 stili özellikle ön konsolda belirgin 

bir şekilde vurgulanarak otomobilin 

genel görünümü ile uyum sağlarken, 

çok fonksiyonlu direksiyon simidinin 
arkasında bulunan 3.5 inç TFT renkli, grafik 
ekranın her iki tarafına, iki adet krom 
çerçeveli analog göstergeler (devir ve 

hız göstergeleri) eşlik ediyor. Yeni sportif 
direksiyon simidi ve gösterge tablosunun 
mükemmel uyumu, beyaz arka plan 
aydınlatmasıyla daha da zenginleşiyor. 


7 kişilik olanı da var 
Her versiyonun iç mekânı kendine özgü 


bir kimlik yansıtıyor. PopStar versiyonu, 
gövde rengiyle uyumlu kokpit tasarımı, 
siyah kumaş koltukları ve kabartma 

500 modelin genç ve modem yüzünü 
yansıtıyor. Kapı içi kaplamalar yumuşak 
siyah bir kumaşla kaplanmış kol dayanağı 
ile güçlendirilirken, gösterge tablosu, 
okpit ile otomobilin gövdesine uyacak 
şekilde beyaz renklendirilmesiyle dikkat 
çekiyor. 500L'nin PopStar versiyonu, temel 
onfor ve güvenlik beklentilerini yokuş 
alkış desteği, devrilme önleme sistemi 
(ERM), elektronik denge kontrolü (ESP), 6 
hava yastığı, klima kontrolü, hız sabitleme, 
çok fonksiyonlu deri direksiyon, elektrikli 
ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, 3.5- 
inç renkli TFT ekran, Bluetooth ve ses 
ontrollü Uconnect '“ radyo, 60/40 
oranında katlanabilen arka koltuk ve 

LED gündüz farları da dahil olmak üzere 
birçok özelliği standart sunarak karşılıyor. 
CrossPlus versiyonu ise 7 inçlik yüksek 
çözünürlüklü ekrana sahip U-Connect 
bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play 
desteği, deri/kumaş kombine koltukları 

e kabartmalı 500 logosu ve titanyum 

nil konsol kaplaması ile modelin sportif 
yönünü ve maceracı ruhunu ifade ediyor. 


Fiat 5001, 5 kişilik oturma pozisyonunda 
sunduğu 455 litrelik bagaj hacmi ve 
koltuklarının ihtiyaca göre ayarlanmasıyla 
sunduğu yükleme esnekliği ile öne çıkıyor 
ve ailelere için benzersiz bir kullanışlılık 
sağlıyor. Bu kompakt boyutlarda 3. koltuk 
sırasıyla yedi koltuk konfigürasyonu sunan 
Wagon versiyonu ise, ferahlık ve ço 
yönlülüğü 500 karakteriyle birleştiren 
ideal bir çözüm olarak dikkat çekiyor. 


3500 adetlik satış hedefi 


Fiat 500 Anniversario'yu satışa sunduklarını 
vurgulayan Altan Aytaç, "2007 yılında 
yenilenerek aramıza katılan Fiat 500, 10 
yılda dünya genelinde 2 milyon adedi 

aşan satış rakamıyla büyük bir başarı 
sağladı. Ülkemizde lüks mini segmentte 
en çok tercih edilen model olan Fia 
500, yenilenen 500L ve her geçen gün 
pazardaki varlığını güçlendiren 500X 
modellerimizden oluşan Fiat 500 Ailesi'yle 
daha çok otomobilsevere seslenebilmeyi 
hedefliyoruz. 500 Ailesi içinde en çok 
satan model unvanına sahip 500L'nin 
yollara çıkmasıyla birlikte, model ailesi 
toplamında yılda 3 bin 500 adetlik bir 
satış rakamına ulaşacağımızı öngörüyoruz” 
açıklamasında bulundu. 


Birbirinden farklı özel dokunuşlarla 


Daha karakterli CrossPlus 


Fiat Otomobil Pazarlama Müdürü Berk 
Arı ise Fiat tasarım ekibinin model 
üzerinde çalışırken ailedeki tüm modellerin 
benzerliğini kuwetlendirmeyi hedeflediğine 
dikkat çekti. 500L'nin şehirli ruhu PopStar 
versiyonda geçmişe yapılan en belirgin 
göndermeler, ön yüzdeki beşgen burun 
formu, bu bölümde yer alan logo taşıyıcı 
ve ızgara tasarımındaki krom detaylarda 
kendini gösteriyor. 


PRINS ECOMAX, o 
ARACININ KIYMETİNİ BİLENLERİN AKILLI TERCİHİ 


<-> i Kıymet bilenlerin 


otogaz dönüşüm 
kiti, Prins! 


gücü ve güvencesiyle 


YENİLİK 
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eugeot'nun yeni 2008 ile 
başlattığı, tamamen yenilenen 
3008 ile adeta boyut atlayan 
SUV atağı, ikinci jenerasyon 
5008 ile devam ediyor. Markanın D-SUV 
segmentinde mücadele edecek yeni aracı, 
3008'in daha büyük ve 7 kişilik versiyonu 
olarak da tanımlanabilir. İlk jenerasyonunda 
sportif bir minivan olan 5008, artık tam bir 
SUV gibi görünüyor. Markanın üretimine 
başladığı 10 ayda 28 farklı ödül kazanan 
3008 modelinin başarısını devam ettirmeyi 
hedeflediği yeni aracı, sınıfına referas 
olacak teknolojileri ve zengin donanımıyla 
öne çıkıyor. Üst düzey verimlilik sunan, 
hem dizel hem de benzinli motorlarla 
donatılan yeni SUV Peugeot 5008, 153 
bin 900 liradan başlayan fiyatlarla eylül ayı 
itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak. 


Hedef podyumda yer 
almak 


Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü 
Mehmet Akın, yeni SUV 5008 modeliyle 
her geçen gün daha da büyüyen SUV 
pazarında üç temel hedefe odaklandıklarını 
söyledi. Bunların ilkinin markanın sınıf 
atlama stratejisini sürdürmek olduğunu 
belirten Akın, “SUV segmentinde referans 
bir marka olmak ve SUV segmentinde 
podyumda yer almak asıl hedeflerimiz. 
Yeni aracımızı 'SUV dünyasına yeni bir 
soluk' sloganıyla tanıtacağız. Amacımız 
I yılda 3 bin 5008 satışıyla D-SUV 
segentinde ilk 3'e girmek" dedi. Bir 
otomobili SUV yapan bütün nitelikleri 
bünyesinde barındıran araç, yatay ve 

uzun motor kaputu, dik ve yüksek burun 
tasarımı, şişkin çamurluklar ve yüksek 
omuz çizgisi ile gösterişli görünüyor. Tüm 
versiyonlarda standart olarak sunulan tavan 
raylarıyla birlikte |,64 metrelik yükseklik ise 
bu yapıyı destekliyor. 


vg 
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Otomobilden 
SUV DÜNYASINA YENİ BİR SOLUK 


Peugeot'nun ikinci neliyle SUV halini alan modeli 5006, Eylülde yollara çıkacak. Geniş yaşam ve yükleme 
alanıyla dikkat çeken / kişilik araç, iddialı fiyatıyla da rekabetçi olacak 


Araç, profilden bakıldığında güçlü ve 
dinamik bir görünüm sergiliyor. Önden 
bakıldığında geniş radyatör ızgarası 
krom yüzeyiyle gösterişli bir görünüm 
sergilerken, parlak siyah şeridi ve 'aslan 
pençesi" formundaki LED arka stop 
lambaları ise karakteristik Peugeot SUV 
özellikleri olarak öne çıkıyor. 


Daha uzun daha geniş 


Yeni 5008, 2,8 metrelik dingil mesafesiyle 
SUV pazarınında öne çıkıyor. 4,64 metre 
uzunluğu ile segmentinde ideal boyutlar 
ortaya koyan araç, 3008'den |9 santim 

ve önceki 5008 versiyonundan ise | | 
santim daha uzun. Aracın yerden yüksekliği 
ise 236 milimetreyle sınıfının en iddialı 
değeri. Boyut artışına paralel olarak ikinci 
koltuk sırasında 60 milmetre daha fazla 

diz mesafesi sunuluyor. Yeni 5008, 780 
itrelik bagaj hacmi (5 kişilik düzende) ile 
sınıfının en yüksek bagaj hacmini sunuyor. 
İkinci koltuk sırasındaki her biri uzunluk 

ve sırtlık eğimi ayarlı üç adet bağımsız 
katlanabilir koltuk son derece pratik bir 
şekilde katlanabilirken, üçüncü sıradaki 
bağımsız iki adet koltuk sadece katlanmakla 
kalmıyor aynı zamanda sadece | | kilogram 
ağırlığı ve pratik mekanizmasıyla zahmetsiz 
bir şekilde yerinden çıkarılabiliyor. Üçüncü 
sıradaki her bir koltuğun sökülmesiyle 

39 litre ek bagaj hacmi yaratılmış oluyor. 
atlanabilir ön yolcu koltuğu ile 3,20 
metreye kadar uzunluğa sahip nesneleri 
aşımak için alan yaratılabilirken eller- 
serbest elektromotorlu bagaj kapağı ise 
kullanım kolaylığını destekliyor. Kabin içinde 
de 39 litrelik saklama alanları sunuluyor. 


i-Cockpit kalite algısını 
yükseltiyor 


Yenilikçi Peugeot i-Cockpit'in en yeni 
ve güncel hali sürücü ve beraberindeki 
yolculara benzersiz bir deneyim yaşatıyor. 


Kompakt boyutlara sahip direksiyon simidi, 
konsola entegre 8 inç büyüklüğündeki 
dokunmatik ekran ve 12,3 inç 
büyüklüğündeki dijital gösterge paneli 

gibi özelliklerle yeni Peugeot i-Cockpit 
üstün grafikleri ve şık animasyonlarıyla 
sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Piano 
tuş takımında bulunan düğmeyle aktif 
hale gelen i-Cockpit Amplify hemen 
hemen tüm duyuları harekete geçiriyor: 
ekranın ambiyans ışığının parlaklığı ve 
rengini değiştirerek görmek, ses sisteminin 
ayarlarıyla duymak, beş farklı programa 
sahip masajlı koltuklarla dokunmak, kokulu 
havalandırma ızgaralarıyla koklamak. 


4 farklı motor seçeneği 


plana kilan EMP2 platformu sayesinde 
önceki 5008 modeline göre 95 kilogram 
daha hafif bir yapı elde ediliyor. 4 farklı 
donanım seçeneğiyle (Active, Allure, 

GT Line ve GT) pazara sunulacak olan 
araçta GT versiyonu sadece 2.0 litrelik 
(180 beygir) BlueHDi dizel motorla 
satılacak. Diğer donanımlarda ise |.2 litrelik 


PureTech 130 beygir ve 1.6 litre THP 

165 beygir benzinli motorlar ve |.6 litrelik 
BlueHDi 120 beygir dizel seçenekleri 
tercih edilebiliyor. Tüm motorlarda FAT& 
tam otomatik şanzıman standart. Aracın 
küçük hacimli dizel motorla ortalama 
tüketimi 4.3 litre olarak belirlenmiş. 


Yalıtıma önem verilmiş 


Yeni SUV Peugeot 5008, etkileyici ses 
yalıtımı ve konfor odaklı bir dizi özellikle 
yolculukları keyfe dönüştürmeyi vadediyor. 
Yan yükseltileriyle vücudu tamamen saran 
konforlu koltuklar isteğe bağlı olarak çok 
nokta masaj sistemiyle donatılabiliyor. 
FOCAL Premium Hi-Fi ses sistemi tercih 
listesinde yer alırken açılabilir panoramik 
cam tavan da aydınlık ve ferah bir yaşam 
alanını sunuyor. Araçt ayrıca Android 
Auto, ve Apple Carplay uyumlu Mirror 
Screen fonksiyonu, akıllı telefon sesli komut 
desteği (Android S-Voice ve Apple Siri) 
ve 3D navigasyon sistemi de sunuluyor. 
Araçta sunulan, Yokuş İniş Destek Sistemi 
(HADC) de dahil Advanced Grip Control 
(İleri Çekiş Kontrol Sistemi), Aktif tam 
Durdurma Güvenlik Freni (AEBS), Güvenli 
Takip Mesafesi Uyarısı, Aktif Şerit Takip 
Sistemi (LKA), Yorgunluk tespit sistemi 
(Dikkatsizlik algılama), Akıllı Far Sistemi, 
Aktif Hız Levhası Tanıma Sistemi, Adaptif 
Cruise Control ve Otomatik Fren Sistemi 
(Otomatik şanzıman), Aktif Kör Nokta 
Uyarı Sistemi, Park Assist ve Visio Park 
(3609 görüş) gibi teknolojik ekipmanlar ile 
sürüş daha da güvenli hale Gl 
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SADECE 30 KİŞİ SAHİP OLASAK 


Bentley Motors, lüks yatlardan ilham alan yeni Bentley Continental GI Convertible Galene Edition by 
Mullineri tanıttı. Bu sınırlı sürüme, sakin denizlerin Yunan Tanrıçası Galene'nin adı verilen araçtan sadece 
30 adet üretilecek. 


entley'in özel ısmarlama bölümü şıltısını yansıtıyor. Saf Glacier White (Buz 
ulliner, İngiliz yat uzmanı Beyazı) renge boyanan ve uyumlu gövde 
Princess Yachts ile işbirliği unsurlarıyla tamamlanan Galene Sürümü, 

yaparak ve yat tasarımından deniz aleminin seçkin bir hatırlatıcısı ve 
Iham alarak Continental GT Convertible'ın ebedi bir detayı olan alt taraftaki Seguin 
B 


i 

mükemmel bir sürümünü yarattı. Dış ue (Seguin Mavisi) parlak öğeyle dikkat 
tarafında göz kamaştırıcı Glacier White çekiyor. Koyu mavi katlanır tavan ve 21" 
(Buz Beyazı) ve Seguin Blue (Seguin cilalı Pervane Tekerlekler, Mulliner'ın 
Mavisi) renklerle öne çıkan ve içeride Galene Sürümündeki dış tasarım imzasını 
yatların kendinden emin, net tasarım tamamlıyor. 

çizgilerinden ve malzemelerinden ilham 

alan Galene Edition by Mulliner denizdeki Zarif işçilik muhteşem 
yaşam tarzının mükemmel unsurlarını 

üstü açılır lüks otomobil ile birleştiriyor. detaylar 

Gücünü Bentley'in 507 HP güç ve 660 


Continental GT Convertible Galene 
Edition by Mulliner'in iç mekanı, hem yatlar 
hem de Bentley otomobiller tarafından 

en üst seviyeye taşınan klasik zenginliğe, 


Nm maksimum tork üreten 4-0 litre çift 
turbo şarjlı V8 motorundan alan otomobil, 
dört katmanlı içeriye katlanır tavanıyla 
yolcularına sert açılabilir tavanlı Continental 


GT coupe'nin sağladığı sakin ortamın el işçiliği zarif malzemelere ve muhteşem Gösterge paneli, orta konsol ve kolçaklar el çizimi süper yat illüstrasyonuyla öne 
aynısını sunuyor. Yeni Continental GT detaylara ev sahipliği yapıyor. Linen ve Linen, Brunel ve Camel ile vurgulanırken, çıkan torpido gözünde ve ön panellerde 
Convertible Galene Edition by Mulliner'in Portland deriden koltuklar Camel çapraz saat 12 noktasında Camel şeride sahip kendini gösteriyor. Galene Sürümünde saat 
dış tasarımı billur gibi suların parıldayan el dikişiyle tamamlanırken, kapı panelleri direksiyon Linen ve Brunel renklerini yuvasını da kaplayan bu kısım ışık ve lüksle 
Linen, Portland ve Brunel olarak sunuluyor. içeriyor. Detaylı koltuk başlığı süslemesi dolu bir iç mekan yaratıyor. 
w O Camelrenginde 
sunulurken, 


Glacier White 
(Buz Beyazı) 
torpido gözü ise 
zarifçe Brunel 
Alkantara ile 
kaplanıyor. 
Glacier White 
(Buz Beyazı) dış 
boya iç mekanda 
da yansımasını 
bularak, her 
otomobildeki 
Jaume Vilardell'in 
Mulliner yazısının 
yanındaki eşsiz 


udi A8 modelinin yenilenmiş 

hali ilk olarak Barselona'daki 

bu etkinlikte tanıtıldı. Markanın 

amiral gemisi niteliğindeki 
modelin dördüncü nesli, yeni tasarım 
dili, yenilikçi dokunmatik ekranlı kontrol 
konsepti ve sistematik elektrikli sürüş 
özelliğiyle “Vorsprung durch Technik - 
Teknoloji ile bir adım önde” ilkesinde 
gelinen son noktayı gösteriyor. A8, aynı 
zamanda dünyada ileri otomatik sürüş 
için geliştirilen ilk tüketici sınıfı otomobil 
olma özelliğini taşıyor. Audi, 2018 yılından 
itibaren üreteceği otomobillerde park 
pilotu, otopark pilotu, sıkışık trafik pilotu 
gibi otonom sürüş fonksiyonları ekleyecek. 
Yeni A8'in tasarımı, sportif görünümü, hafif 
gövde ve guattro sürekli dört tekerlekten 
çekiş sistemi ile Audi markasının dünya 
çapında üne kavuşmasını sağlayan 
niteliklerini vurguluyor. Yeni A8, Audi lazer 
aydınlatma kullanan çarpıcı HD Matrix LED 
farlar ve arkada OLED teknolojisinden 
yararlanan LED şerit aydınlatmalar ile 
hem gündüz hem de gece dikkati çekmeyi 
başarıyor. Bu aydınlatma alt yapısı, sürücü 
otomobiline yaklaşırken veya otomobilden 
uzaklaşırken benzersiz ışık animasyonları 
yaratıyor. 


İç mekan değil salon 


Koltuk kılıflarının dikişlerinden elektronik 
olarak açılıp kapanan havalandırma 


) Otomobil dünyasının mahı 


bilden 
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LÜKS OTOMOBİLİN SELEGEĞİ AUDI A8 


Audi yeni A8'in, Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde ön gösterimini yaptı. A8, 2018 yılından itibaren otonom 
sürüş fonksiyonlarıyla donatılacak. Yeni Audi A8, 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak. 


kapaklarına dek her ayrıntının üstün bir 
kalite hissi yaydığı otomobilde yer alan 
donanım ve kullanılan malzemelerin listesi 
oldukça kabarık. Yeni A8'in en klas koltuğu, 
sağ arkada yer alıyor; A8 L versiyonunda 
yer alan opsiyonel dinlenme koltuğu dört 
farklı ayar seçeneğine ve bir ayak dayama 
yerine sahip. Dinlenme koltuğuna oturan 
yolcu, ön yolcu koltuğunun arkasına 
entegre edilen ve birçok ayara sahip olan 
ünite yardımıyla ayaklarını ısıtıp ayaklarına 
masaj yapabiliyor. Arka koltuktaki yolcular 
ayrıca ortam aydınlatması, yeni HD Matrix 
okuma ışıkları ve masaj koltukları gibi 
birçok fonksiyonu kontrol edebildikleri gibi, 
ayrı bir işletim ünitesi üzerinden telefon 
konuşmalarını da gerçekleştirebiliyorlar. 
Arka koltukta, ortadaki kol dayanağı 
üzerinde bulunan OLED ekranlı ve 

bir akıllı telefon ebatlarındaki uzaktan 
kumanda, bulunduğu yerden çıkarılarak da 
kullanılabiliyor. 


60 km altında kontrol onda 


Yeni A8, özellikle otonom sürüş için 
geliştirilen ilk tüketici sınıfı otomobil olma 
özelliğini taşıyor. A8'in yapay zeka pilotu, 
gidiş ve geliş şeritlerinin bariyerle ayrıldığı 
otoyol ve ana yollarda, 60 km/h'den 
düşük hızlarda otomobilin kontrolünü ele 
alıyor. Sistem, orta konsol üzerindeki Al 
düğmesine basılarak devreye sokuluyor. 
Kalkış, hızlanma, dönüş ve frenler, sıkışık 


trafik pilotu tarafından yönetili 


yor. Sistem, 


sürücünün sürekli otomobili kontrol 


etmesi ihtiyacını ortadan kaldı 
Hız, belirlenen sınırlara ulaştığı 


uyarıyla sürücü 


yeniden devralmasını sağlıyor. 
açıdan bakıldığında, sıkışı 
bir devrim niteliği 
sırasında merkezi sürücü 


(2FAS), sensör 
verileri bir aray. 
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ön kamera ve ultrason sensörlerin yanı 
sıra bir lazer tarayıcı kullanan ilk otomobil 
üreticisi. Audi'nin geliştirdiği yapay zekalı 
(Al) sıkışık trafik pilotu, A8'in satışa 
sunulduğu ülkelerin yerel mevzuatlarına ve 
uygulamalarına göre şekillenecek. Audi'nin 
Neckarsulm Üretim Merkezi'nde üretilen 
Yeni A8, büyük ölçüde yenilenen 3.0 TDI 
ve 3.0 TFSİ V6 turbo motorlarla Almanya 
ve 2018 yılının ilk çeyreği itibariyle 3.0 
TDI motor seçeneği ile Türkiye'de satışa 
sunulacak. 
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SEKİZİNCİ KUŞAK “YENİ PHANTOM” DÖNEMİ BAŞLADI 


3 boyutlu lüks Mimari'nin otomobil dünyasındaki ilk örneği Rolls-Royce Phantom Vİll, tüm dünyaya canlı yayında 
tanıtıldı. Yeni Phantom'un DNA'sı, modem tasarımı ve iş dünyası tarzını ortak bir bağ ile birbirine bağladı. 


olls-Royce'un ünlü “sihirli isteklere cevap verdik” dedi. Mühendislik g ği < 
halı sürüşü" yeni nesil müdürü Philipn Koehn, “Markanın bugün 
kendinden dengeleyici hava ve gelecekte lüks araç sektörünün en 
süspansiyonunun sonucu önde gelen markası olmasının anahtarı 

olarak gelişiyor. Süspansiyon, elektronik yeni lüks mimarisi". Yeni Phantom'dan 

olarak kontrol edilen amortisör ayarlama başlayarak, Ghost, Wraith ve Dawn'ın yeni 

sistemini sürekli değiştirmesinden dolayı, modellerinde de uygulanacak bu mimariyle 

her saniye için milyonlarca hesaplama Rolls-Royce'un geleceği şekillenecek” 

yapıyor. Böylece süspansiyon kusursuz yorumunda bulundu. Tasarım müdürü 

dengeleniyor. Ön cama, yolu daha iyi Gilles Taylor ise “Phantom Vlll'in üç 

görmek için stereo kamera sistemi entegre boyutlu mimarisi hem iyi bir başlangıç 

ediliyor ve Rolls-Royce, neslini bir sihirli noktası, hem de ilham kaynağı oldu” dedi. 

halı yolculuğuna çıkarıyor. Yenilenmiş 

6./5 litrelik ikiz VIZ motor sayesinde yeni 1925 yılında tanıtıldı 

Phantom'un kalbi sessizce atıyor. 


Phantom Henry Royce tarafından 1925 


Lüksün önde gelen yılında ilk tanıtıldığından bugüne kadar 
markası geçen zaman dilimi boyunca, duayenler 


tarafından hep 'dünyanın en iyi otomobili" 
olarak nitelendirildi. Rolls-Royce'un bu 
ünvanı elde etmesinin ardında; Vizyon 
sahibi mühendisliği, estetik duyarlılığı, 
dünyanın önde gelen lüks aracının nasıl 
olması gerektiğine dair analiz yetisine sahip 
derin anlayışı saklıdır. 


Ceo Torsten Müller, “Vardığımız bu sonuç, 
Rolls-Royce'un kaderi ile ilgili bize kesin 

bir berraklık sağladı. Her biri lüks alanında 
birer uzman olan Rolls-Royce müşterileri, 
her seferinde kişisel isteklerde bulundular. 
Bizler de son derece kararlı bir şekilde bu 
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ürkiye'nin en büyük otomobil 
üretici Oyak Renault tarafından 
üretilen ve Bursa'dan dünyaya ihraç 
edilen Renault Megane Sedan'ın 
Otomobil Gazetecileri Derneği tarafından 
düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili 
Yarışması'ndan elde ettiği birincilik ödülü, 
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş 
tarafından Oyak Renault Fabrikaları'nda 
Oyak Renault Genel Müdürü Tunç 
Başeğmez'e takdim edildi. Oyak Renault 
Genel Müdürü Tunç Başeğmez, aldıkları 
bu ödülle gurur duyduklarını belirterek, 
emeği geçen herkese teşekkür etti. Yılın 
ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan ilk 
üç otomobil modeli arasında yer almayı 
başaran Megane Sedan'ın, Bursa Oyak 
Renault Fabrikaları bantlarından çıkarak 
35 ülkeye ihraç edildiğini de vurgulayan 
Başeğmez, “Oyak Renault Fabrikaları 
olarak, 2016 yılında Türkiye'de üretilen 
otomobillerin yüzde 36'sına imzamızı attık. 
Yine Türkiye'nin ihraç ettiği otomobillerin 
yarısına yakını fabrikamız bantlarında 
üretildi. Türkiye'de Yılın Otomobili" 
seçilerek göğsümüzü kabartan yeni Megane 
Sedan'ın ise yılın ilk yarısında 23 bin 886 
adet üretimini gerçekleştirdik ve 35 ülkeye 
ihraç ettik. Türk mühendisliğinin imzasıyla 
Bursa'dan dünyaya açılan ve ekonomimize 
katma değer sağlayan Megane Sedan'ın 
bu başarısıyla ne kadar gurur duysak azdır. 
Tüm projelerde olduğu gibi Renault Mais 
ile ortak çalışmalarımızın sonucu olan 
ve gururla taşıyacağımız bu ödül, onur 
köşemizin en özel yerini alacak” dedi. 
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YILIN ©TOMOBİLİ ODÜLÜ 
SOYAK RENAULT FABRİKALARPNDA 


Oyak Renault tarafından üretilen ve Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye'de Yılın Otomobili” 
seçilen Renault Megane Sedan'ın aldığı büyük ödül, Oyak Renault Fabrikaları'nda onur köşesinde yerini aldı. 


Tercih edilen ilk 3 
otomobilden biri 


Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen yeni 
Megane Sedan'ın bu başarısını kutlamak 
ve büyük ödülü takdim etmek üzere 
Oyak Renault Fabrikaları'na ziyarette 
bulunan Renault Mais Genel Müdürü Berk 
Çağdaş ise yaptığı açıklamada, “Otomotiv 
Gazetecileri Derneği'nin çok değerli bu 
ödülünü mühendis ve işçi kardeşlerimize 
teslim etmek üzere Oyak Renault'da 


bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Megane Sedan onların emeğinin ürünü. 
Megane Sedan'ın kaydettiği 16 bin 750 
adet* satış rakamı, binek otomobili 
satışlarımızın yüzde 34,3'ünü oluşturuyor; 
ayrıca Megan Sedan Türkiye'nin en çok 
tercih edilen ilk üç modelinden biri. Bu 
başarılı sonuçlar OGD üyeleri tarafından 
Megane Sedan'a layık görülen “Türkiye'de 
Yılın Otomobili" ünvanının ne kadar 

haklı bir ünvan olduğunun da göstergesi 
niteliğinde. Sorumluluğunu ve kıymetini 
bildiğimiz bu ödülü Oyak Renault da 
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Onur Köşesi'nde gururla saklayacak” dedi. 
Fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, 
yol tutuş gibi özellikleri dikkate alınarak 
Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen yeni 
Megane Sedan'ın Bursa'da üretilebilmesi 
için 200 milyon Euro yatırım yapıldı ve 700 
kişilik ek istihdam yaratıldı. Oyak Renault 
Fabrikaları'nda 2017'nin ilk yarısında 23 

bin 886 Megane Sedan üretimi yapılırken, 
35 ülkeye 6 bin 617 adet Megane Sedan 
ihracatı gerçekleşti. Megane Sedan, 
2017'nin ilk yarısına göre ise Türkiye'de en 
çok satılan ilk üç model arasında yer alıyor. 
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TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ ÜRETİM VE İHRACATTA REKOR KIRDI 


Yılın ilk yarısında 145 bin 230 adet üretimle geçen yılın tamamında gerçekleştirdiği üretime yaklaşan 
Toyota Otomotiv Sanayi, yılın ilk altı ayında | 28 bin adet otomobil ihracatıyla geçen yılın tamamında 
gerçekleştirdiği ihracatın üzerine çıkarak rekora imza attı. 


eçen yıl Kasım ayında 450 milyon dolarlık 280 araç üretecek taşıyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür 
yatırımla Türkiye'nin ilk hibrit ve SUV model ve CEO'su Hiroshi Kato, "Toyota C-HR'yi üretmekle 
olan Toyota C-HR'ı üretim bantlarından indiren Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 201 6 yılı verilerine göre görevlendirilmemiz, Toyota Global'nın şirketimize olan 
Toyota Otomotiv Sanayi, 2017 yılının ilk altı oluşturduğu ihracat liderleri sıralamasında yaklaşık 2 milyar güveninin bir yansıması. İlklerin modeli Toyota C-HR; 
ayında üretim, ihracat rekorları kırdı. Bu yılın ilk yarısında dolarlık ihracat hacmiyle 7'nci sırada yer alan Toyota çalışanlarımızın, Türkiye ve Avrupa'daki yan sanayimizin 
geçen yılın aynı dönemine göre üretimini yüzde 210 Otomotiv Sanayi, bugüne kadar kümülatif olarak 25 milyar ve tüm Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. 450 milyon dolar 
artırarak 145 bin 230 adet araca çıkaran Toyota Otomotiv dolar ihracata imza attı. Sakarya'dan dünyaya Türkiye'de yatırım ile üretmeye başladığımız C-HR'ın rüzgarıyla birlikte 
Sanayi, böylece geçen yılın tamamında gerçekleştirdiği üretilen ilk yerli ve SUV otomobil olan Toyota C-HR artırdığımız toplam kapasitemizi tam anlamıyla kullanarak yıl 
üretime bu yılın ilk yarısında yaklaştı. Toyota Otomotiv yalnızca Toyota Otomotiv Sanayi için değil, aynı zamanda sonunda 280 bin adet araç üretmeyi planlıyoruz" dedi. 
Sanayi, üretimde olduğu gibi ihracatta da yılın ilk yarısında Toyota Global için de önemli bir kilometre taşı niteliği 
Türkiye'deki tarihi rekoruna imza attı. 2016 yılının Pak 
tamamında | |6 bin adet otomobil ihracatı gerçekleştiren 
Toyota Otomotiv Sanayi, bu yılın ilk 6 ayında 


gerçekleştirdiği 128 bin adetle geçen yılın tamamında 
yaptığı ihracatın üzerine çıktı. Toyota Otomotiv Sanayi, 
geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise ihracatını 
yüzde 350 gibi rekor bir oranla artırdı. 2017 yılında toplam 
280 bin adet 
üretime ulaşmayı 
planlayan Toyota 
Otomotiv 
Sanayi, yılın 
tamamında ise 
231 bin adet 
ihracatla rekora 
imza atmayı 
hedefliyor. 


FORMULA EYE HAZIRLANIYOR 


Porsche, motor sporları için yeni stratejisini belirledi. Marka, bu kapsamda geliştireceği elektrikli otomobillerle 
2019 yılından itibaren Formula E'de yer alacak. 


orsche 2019 yılından itibaren Formula E'de Porsche altematif, yenilikçi motor konseptleri üzerinde Tümüyle elektrikli ilk otomobil yarışı 
boy gösterecek. Şirketin motor sporları çalışmayı sürdürüyor. Bizim için Formula E, çevreye 
stratejisindeki bu değişikliğin temelinde, 2025 duyarlılık, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda yüksek Dünyanın ilk, tümüyle elektrikli otomobillere özgü yarış 
stratejisi yer alıyor. Bu bağlamda şirket, safkan performans gösterecek otomobiller geliştirme çabasında serisi olan Formula E, 13 Eylül 2014 tarihinde başladı. 
GT otomobillerinin yanı sıra, gücünün tamamını elektrikli en önemli rekabet ortamını temsil ediyor.” Porsche, kendi Formula |'den de sorumlu olan Uluslararası Otomobil 
motordan alan Mission E gibi tümüyle elektrikli spor Formula E otomobilini tasarlamaya giden ilk adımları bu Federasyonu FIA, Formula E'yi elektromobiliteyi 
otomobillere odaklanacak. Porsche AG Araştırma ve sene atmış durumda. desteklemek ve motor sporlarının gençler arasındaki 
Geliştirme İdari Kurulu Üyesi Michael Steiner, konuya ilişkin popülerliğini artırmak amacıyla düzenliyor. Diğer 
yaptığı açıklamada şöyle konuştu: GT yarışlarına da devam motor sporları serilerinin aksine, Formula E'de sezonlar 
< sonbaharda başlıyor ve yazın son buluyor. Yarışlar, büyük 
Önemli bir rekabet ortamı Uluslararası GT yarışlarına odaklanmayı sürdürecek olan şehirlerin sokaklarında, özel olarak tasarlanmış pistlerde 
Porsche, diğer yandan motor sporları stratejisi kapsamında gerçekleştiriliyor, yani seyirciler 
“Formula E'ye katılıp bu kategoride başarıya ulaşmak, GT klansmanında 911 RSR ile mücadele edeceği HA spora değil, spor seyircilere 
Mission E olarak adlandırdığımız amacın doğal sonuçları. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve şampiyonanın en geliyor. Elektromobilite, geleceğin 
Şirketlerin kendi geliştirdikleri teknolojilerin kullanımlarına önemli müsabakalarından olan Le Mans 24 Saat yarışına, mobilitesinde, özellikle kentsel 
tanınan özgürlüğün giderek artıyor olması, Formula E'yi American IMSA WeatherTechSportsCar Şampiyonasına ortamlar bağlamında önemli bir 
bizim için oldukça cazip kılıyor. ve diğer klasik, uzun mesafe yarışlarına yoğunlaşacak. s rol oynayan bir kavram. 
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ukarıdaki başlığa bir çoğumuz 

“Evet” cevabını veriyoruzdur. 

Peki ya bakın derken içine neleri 

katıyoruz. Yağ bakımı, fren 
bakımı...... Bu başlıkları hepimiz sayabiliriz. 
Peki ya kozmetik? 


Kozmetik önemli! 


Bütün araçların teknik bakımları şöyle ya 
da böyle yapılıyor. Ancak bunları yaparken 
unuttuğumuz bazı konular olabiliyor. Bakım 
yaptırdık diye her şeyin tamam olduğunu 
söylemek imkânsız. Aracınızın mekanik 
bakımı gibi kozmetik bakıma da ihtiyacı 
var. Bu konudaki en yetkili isimlerden 

biri olan Ziebart bu konuda kusursuz bir 
hizmet sunuyor. Bu hizmeti bizde yakından 
incelemek için aracımızı bu hizmete dahil 
ettik. Neler mi yaşadık? 


Tüm ihtiyaçlarınız 
değerlendiriliyor 


Aracınızı teslim etme noktasına geldiğinizde 
güler yüzlü bir ekip sizleri karşılıyor. Araç 
etrafında detaylı bir tur atarak istekleri 

ve yapılacakları bir bir forma işliyor. Biz 
aracımız için basta cila uygulaması, ön 

iki cama film uygulaması, detaylı iç ve 
motor temizliği istedik. Bunun dışında 
Ziebart firmasında “Boya koruma filmi”, 
“Ses yalıtım”, “Z-Gloss seramik kaplama”, 
“Su itici cam kaplaması”, “Motosiklet 
koruması”, “Pas önleme” gibi uygulamaları 
da yer alıyor. 


Ne kadar sure bekliyorum? 


Yaptırdığınız uygulamanın ve firmanın 
yoğunluğuna göre işlemleriniz | ila 3 iş 
günü içinde bitirilip size teslim ediliyor. 


) Oromobil dünyasının mah 


A | 


Otomobilden 
©TOMSBİLİNİZİN TÜM BAKIMLARINI YAPIYOR MUSUNUZ? 


Otomobilinizin kozmetik bakımına ne kadar önem veriyorsunuz? Ne kadar sıklıkla boyo koruma ve benzer bir 
uygulama yapıyorsunuz? “Ne gereği var?” dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak bu bakım da diğerleri gibi önemli. 


pm ————— 


Teslimat öncesi firma yetkilileri sizi 
arayarak işlemin bittiğini ve teslim zamanını 
bildiriyor. 


Avantajlı paketler var mı? 


Ziebart 'da ihtiyaçlara göre 6 farklı işlem 
paketi mevcut. Avantajlı paketler şu şekilde 
sıralanıyor 


Ziebart Altın Zırh Tam Koruma Paketi: Bu 
paket kapsamında aracınızın içi dışı koruma 
altına alınır. Pas önleme, ses yalıtımı, hali ve 
vinil koruma bu pakete dahil olanlardan. 


3'lü Temel Koruma Paketi: Kil ile temizlik, 
detaylı jat temizliği, krom parlatma ve 

bir çok detay daha bu paket dahilinde 
alınabiliyor. 


Ziebart 5 Yıldız Koruma Paketi: “3'lü 
Temel Koruma Paketi” ne ek olarak 
antibakteriyel koruma, static toz itici 
uygulaması da bu pakette sahip olduğunuz 
uygulamalardandır. 


Ziebart Antibakteriyel Komple Detaylı İç 
ve Dış Temizlik Paketi: Özel leke çıkartma 
setleri, deri temizleme, ozonla temizlik gibi 
ugulamaları içeren bir pakettir. 


e 


Anti-Bakteriyel Detaylı İç Temizlik ve 
Koruma Paketi: Bu paket ile anti bakteriel 
bir temizlik ilemi kabin içine uygulanır. 
Vinil yüzüylerin toz ve kiri barındırılmasıda 
engellenir. 


Motosiklet Koruma MOTO-PACK; 
Motorunuzdaki tüm çizilebilecek alanları 
koruma altına alındığı pakettir. 


Değişim fazlasıyla net 


Teslimat gününe geldiğimizde evraklar 
hazırlanıp tarafımıza verildi. Uygulama 
faturasının ve bilgilerinin yer aldığı evraklar 
özel bir zarf içerisinde verildi. Araç teslim 
noktasına geldiğimizde ise karşılaştınız 
manzara muhteşemdi. Aracımızda yer alan 
reçine ve benzeri detaylar gitmiş. Aracımız 
ilk gün ki parlaklığına kavuşmuştur. 

İçeriye geçtiğimizde ise sigara ve kötü 
okulardan arındırılmış bir iç kokpit bizleri 
arşıladı. Aracın tüm detayları ile ayrı ayrı 
ilgilenilmiş. Halılar ilk gün ki yeniliğine 
avuşmuştu. 


ÖZEL HABER 
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Ömür boyu garanti 


Ziebart'ın sunduğu bir başka ayrıcalık ise 
“Ömür Boyu Garanti” oluyor. Birçok 
avantajlı pakette standart olan “Ömür 
Boyu Garanti” nasıl işliyor. Sistem aracınızı 
her yıl düzenli olarak bu uygulamalara dahil 
etmenizi istiyor. Uygulama yapıldığı tarihten 
itibaren | yıl içerisinde herhangi bir 
sorunla karşılaşıldığında garanti kapsamında 
yenileniyor. Böylelikle her yıl yapılan 
uygulama ile aracınız ömür boyu garanti 
kapsamına girmiş oluyor. 


Ziebart'ın bu avantajlı uygulamalarına 
http://www.ziebart.com.tr/ adresinde 
ulaşabilirsiniz. 
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TASARIMCI SEDAT ÖZTÜRK ELEKTRİKLİ ARAŞ 
İŞİN KOLLARI SIVADI 


Uzun yıllar yurtdışında dünya otomotiv devlerine tasarımlar yapan Sedat Öztürk, Türkiye'de yerli model 
elektrikli otomobil üretimine soyundu. 


BD'den Türkiye'ye ve hatta Çin'e kadar birçok uluslararası firmaya halen taşıyor” diyor. Dış ve iç 

danışmanlık hizmeti veren Sedat Öztürk; sırasıyla Ford, Nissan, Volkswagen tasarımı kendisine ait olan 

Amerika, Opel, Volkswagen Avrupa gibi dünya devi markalarda görev aldıktan 36 feet yani || metrelik 

sonra Türkiye'de yerli model otomotiv üretimi için gerekli alt yapı çalışmaların motor yat Sedat Öztürk 
tamamladı. Dünyaca ünlü otomobil markalarının tasarım ekiplerinde görev alan ve imzasını taşıyor. Kompozit 
uzun yıllar ABD, Almanya, Meksika'da çalışan Sedat Öztürk, Türkiye'de kendi dizayn malzemeden üretilen 
stüdyosunda yerli otomobil üretimi için alt yapısı hazır dört farklı model hazırladı. Öztürk, yat, 600 litre yakıt, 250 
lüks tutkunlarının hayallerini gerçeğe dönüştürmeye kararlı. Dünyada yükselen bir trend itre su kapasitesine sahip 
olan kişiye özel araç merakının Türkiye'de de ilgi görmeye başladığını paylaşan Öztürk, otoryatın en fazla 30 knot 
“Türkiye'de otomobile meraklı büyük bir kitle var ve bu kişiler kendi karakterlerini yansıtan seyir yapmakta. Motoryatın 
özel araçlara ilgi duyuyorlar. Otomobiller birçok insan için özel bir anlam ifade eder ve iki adet 260 beygirlik 
karakterleri ile özdeşleşir. Yurt dışında bunun ömeklerini çok sık görebiliriz, ülkemizde de Yanmar motoru mevcut. 
güzel bir potansiyel var. Tasarım ekibiyle birlikte özel tasarım araçlarda çok güçlü markaların Tuzla'da seri üretimim 
teknik alt yapısını koruyarak dış ve iç görünümünü dizayn ediyoruz. Tercih edilen tasarıma gerçekleşen motoryattan 
göre üretimi gerçekleştiriyoruz. Tasarladığımız otomobil her noktasında sahibinin izlerini | adet üretildi. 


PRINS ECOMAX MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR 


Prins, yeni ürünü ile şimdi ayrıcalıklarını çok önemli ekonomik avantajlarla sunuyor. Düşük maliyet ve 
yüksek performansa sahip EcoMax, Prins Otogaz Dönüşüm Sistemleri'nin Türkiye pazarına sunduğu yeni 
LPG kitlerinden biri olarak kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladi. 


rins kitlerinin tümünde olduğu gibi yüksek EcoMax, ekonomik fiyatı 

teknolojili Prins Diagnostic Programı'nın ve kalitesi ile pazarda kısa 

kullanıldığı EcoMax kitinde; LPG regülatörü, sürede gördüğü ilgi ile adeta 

enjektörü, enjektör raili, filtre ünitesi, yakıt fark yarattı. Prins EcoMax 
seçici anahtar, elektronik kontrol ünitesi, elektrik tesisatı LPG otogaz dönüşüm kitleri, 
ve basınç-sıcaklık sensörü yer alıyor. Tüm bu özellikleri yarım asrı aşan köklü geçmişi « 
ile EcoMax LPG otogaz dönüşüm kiti, Prins'in bilinen ile Türkiye'nin enerji markası 
yüksek teknolojisinin uygun maliyetle elde edilebileceği en İpragaz güvencesi ile tüm 
iyi otogaz sistemi konumuna taşıyor. Aracının kıymetini yurda yayılmış yaklaşık 250 Ter 
bilenlerin markası Prins'in yüksek teknolojisini taşıyan Prins bayisinde satışa sunuldu. by Prins 

OTOŞAZ Uzun ömürlü ve performanslı 


DÖNÜŞÜM 
SİSTEMLERİ 


Prıns 


Yüksek kapasiteli ve yüksek performanslı enjektörleri 

ile her koşulda benzine eş değer LPG püskürtülmesini 
sağlar. Motor gücüne göre özel olarak nozul seçimi 
yapılır. Uzun ömürlü kullanımı ve yüksek performansı 
birlikte sunar. Yüksek ısı transferi yapabilen, tek kademeli, 
kesici valfiltre entegreli, ayarlanabilir basınç aralığ; 
ile; yaz-kış basınç ayarlaması gerektirmeyen sabit LPG 
debisine sahip regülatörü üzerinden motor soğutma suyu 
sıcaklığı takip edilebilir. Tek çıkışlı filtresi, kaliteli kartuşa 
ve montaj kolaylığı sağlayan kompakt tasarıma sahiptir. 
Yakıt göstergesi, tank içerisindeki LPG seviyesini LED 
ışıklar ile gösterir ve LPG bittiğinde, sesli ikaz ile sürücüyü 
uyarır. Ayarlanabilir seviye sinyalleri ile gösterge optimum 


hassasiyette çalışır. Prins'in yazılımı ile geliştirilmiş diagnostik 
ve arıza tespit programı ile donatılmış elektronik kontrol 
"2 .. Ü j K ünitesine sahiptir. Tüm kompanentler ile hızlı iletişim 


kurarak sinyal gecikmesi oluşturmaz. 
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EN YENİ IBIZA TÜRKİYE'DE 


Seat markasının dönüm noktası olarak nitelendirilen; tasarımı, kalitesi, teknolojik özellikleri, etkileyici 
dinamizmiyle şimdiye kadar geliştirdiği 'En İyi Ibiza” olarak tanımladığı Yeni Ibiza Türkiye'de satışa sunuldu. 


Mk olarak 1984 yılında pazara seçeneklerinden ilki 75 HP güç üreten 3 m MR 
sunulan ve SEAT markasının ikonu silindirli 1.0 MPI motor. Bu motor 100 | il 
haline gelen SEAT Ibiza'nın 5. nesli; km'de 4.9 litre yakıt tüketirken, km başına İl 
ileri teknolojisi, çarpıcı dinamizmi, | I2gr CO2 emisyonu üretiyor. Turbo İN 
geliştirilmiş iç mekanı ve konfor kompresörlü, ara soğutuculu ve direkt 

yönünden geçirdiği iyileştirmeleriyle enjeksiyonlu |.0 EcoTSI motor ise 95 HP 
Türkiye'de satışa sunuldu. SEAT'ın manuel ve |l5 HP DSG versiyonlarıyla 
karakteristik DNA'sını yansıtan çarpıcı sunulmakta. 

yeni tasarımı, daha rafine, heyecan verici 

ve modem çizgilerle birleşip, çok daha 1.5 litrelik yeni motor 
keskin ve sportif bir görünüm sunuyor. 

Yeni SEAT Ibiza'da farklı alüminyum blok 2018 yılının ilk çeyreğinde 1.5 TSI EVO 
ve silindirlerde benzinli motor seçenekleri 


150 HP benzinli motor seçeneğiyle satışa 
sunulacak olan yeni Ibiza'nın, dizel motor 


bulunuyor. Türkiye'de satışa sunulan motor 


seçeneği olan 1.6 TDI 95 HP ise manuel Ibiza, yükleme yüksekliğinin düşürülmesiyle 
ve DSG şanzıman altematiflerine sahip de SEAT'ın tasarımı ve işlevselliği bir araya 
olacak. Aracın ön kısmı, üçgen Full LED getirebilme becerisini kanıtlamış oluyor. 
farlar ve LED gündüz sürüş farlarıyla 

ikonik bir görünüm kazanıyor. Izgarada Dört farklı donanım 


yer alan amblem de, kaput üzerindeki iki 
karakteristik çizgi ve krom kasasındaki ufak 
boşlukla vurgulanıyor. SEAT DNA'sına 
uygun olarak “Sürücü Odaklı” bir şekilde 
tasarlanan göstergeler, sürücünün gözlerini 
yoldan ayırmasını gerektirmeyecek şekilde 
ve mümkün olan en yüksek konumda yer 
alıyor. İç mekanda kullanılan kaplamalar, 
tasarım ögeleri ile 8 inçlik Black Panel 
dokunmatik ekran arasında bir denge 
sağlıyor. 63 litrelik ekstra hacmiyle 355 
litreye çıkarılan bagaj kapasitesi sayesinde 
sınıfının en iyisi konumuna gelmiş olan yeni 


Yeni SEAT Ibiza, sırasıyla Reference ve 
Style versiyonlarından başlayarak dört farklı 
donanım serisiyle sunulacak. İlk etapta 
Reference ve Style donanımlar satışa 
sunulurken, FR ve XCellence ise ilerleyen 
dönemde showroomlarda yerini alacak. FR 
versiyonu, İbiza'nın sportif karakterini öne 
çıkaran arka tamponun her iki yanındaki 
egzoz çıkışları gibi ayrıntıları barındırıyor. 
XCellence versiyonundaki krom detaylar 
ise aracın sofistike ve zarif karakterini 


pekiştiriyor. 


ii Otomobilde a 
CONTINENTAL BULUT İLE FARK YARATIYOR 


Continental yeni bulut terminalini, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Continental TechShow 
201 / etkinliğinde görücüye çıkardı. Marka, sürücüye kabininde maksimum konfor sunarak en yakın dijital 
yardımcısı olmaya hazırlanıyor. 


ontinental'in dünya çapında Sürücüye özel dijital Continental, Eylül ayında Almanya'nın Böylece, Otomotiv alanında uzman 
sunduğu otomotiv teknolojileri ist Frankfurt/Main kentinde düzenlenecek olan olmayan programcıların bile standart 
çözümlerinin masaya yatırıldığı ASYA Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni bulut arayüzler, açık protokoller ve standart 
Continental TechShow N terminalini, otomotiv sektörünün ötesinde yazılım geliştirme araçlarının desteğiyle 
i Continental'in yeni Bulut terminali, e ii 2 ik 

2017, Almanya'nın Hannover kentinde geniş bir yazılım geliştirme topluluğunun uygulamalarını ve fikirlerini ortaya koyması 
sildi Etkinli i sürücünün dijital yardımcısı gibi davranıyor ai ; 

gerçekleştirildi. Etkinlikte yeni bulu erişimine açıyor. hedefleniyor. 


ve günün ve haftanın farklı zamanlarında 
sürücünün alışkanlıklarını analiz ediyor. Bu 
özelliği ile, sabah işe giderken sürücünün 
en sevdiği radyo istasyonunu çalmak üzere 
otomatik olarak ayarlanabilen terminal, 
Navigasyon sistemi gibi diğer uygulamaları 
da benzer şekilde kullanabiliyor. 
Örneğin, sürücü Çarşamba günleri spor 
salonuna gidiyorsa, bu güzergah sistem 
başlatıldığında otomatik olarak gösteriliyor 
ve sürücünün dijital asistanı olarak ekstra 
konfor sağlıyor. 


TASARRUEF İÇİN GÜÇ BİRLİSİ YAPTI 


Motul araç üreticileri ile gücünü birleştirerek motor verimliliğini iyileştirmek amacıyla 61 00 sentetik ve 
düşük viskoziteli 4 yeni yağ geliştirdi. 


terminalini tanıtan Continental, daha önce 
doğrudan ana üniteye entegre edilen 
uygulamalarıbuluta taşıdı.Böylece sistem 
her an güncelleniyor ve yeni fonksiyonların 
eklenebilmesisağlanıyor. Terminalde, 
HTMLS teknolojisi ile Java Script kullanıyor. 
Yazılım geliştiricilere platformdan bağımsız 
uygulamalar yaratma olanağı sunan Java 
Script, verinin farklı çözünürlükte çeşitli 
ekranlarda gösterilmesine de imkan 
tanıyor. 


raç üreticileri uzun yıllardır, motorun yakıt Motul Specific 5122 OW-20; Yeni nesil JAGUAR LAND iç mağ NELERE öcü EA 

verimliliğini artırmak ve kirlenmeye neden olan ROVER benzinli motorlarının optimal şekilde yağlanmasını ame li ego APPROvE* 

emisyonları (g.CO2/km.) azaltmak için çalışıyor. sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir. 263,8'in NEZ > 

Yakıttaki kimyasal enerji tamimiyle motordan üzerinde yakıt tasarrufu sağlarken önceki Ford 925A — 
tekerleklere aktarılamamaktadır. Motordaki çeşitli kısımlarca şartnamesinin katı gerekliliklerini de aşar. 
harcanan bu enerjinin önemli bir kısmını iç sürtünmeler 
oluşturmaktadır. İç sürtünmeleri azaltmak hem yakıt Motul Specific 508 00 509 00 OW-20: Bazı yeni nesil 
verimini artıracağı hem de buna bağlı olarak emisyonları VOLKSWAGEN, AUDI ve PORSCHE benzinli ve dizel 
düşüreceğinden düşük viskoziteli ve daha yüksek teknolojili motorlarının optimal şekilde yağlanmasını sağlamak için va sz 
yağlar kullanım gereği gün geçtikçe artmaktadır. Motul özel olarak formüle edilmiştir. 5W-30 yağı referans O nm min 
araç üreticileri ile gücünü birleştirerek motor verimliliğini aldığında ?61,5'e varan yakıt tasarrufu sağladığı görülür. İm 
iyileştirmek amacıyla 26100 sentetik ve düşük viskoziteli 
4 yeni yağ geliştirdi. Bu yeni ürünler (OW-20 ve OW- Motul Specific LL-|4 FE OW-20: Yeni nesil BMW ve 
30), 263'e kadar yakıt tasarrufu sağlamak ve verimliliği 264 MINI benzinli motorlarının optimal şekilde yağlanmasını 
civarında artırmak için tasarlandı. sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir. 263'e kadar 

yakıt tasarrufu sağlarken BMW LL-04 standardının katı 
Aşınmayı azaltıyor gerekliliklerini aşarak yerine getirir. B 
Bu yeni yağlar ayrıca yağlama özellikleri ve katkı maddeleri ie ul Specific LL-12 0-30; Yeni nesil BMW ve MINI şel 
sayesinde tortu oluşumunu sınırlandırıyor, aşınmayı dizel motorlarının optimal şekilde yağlanmasını sağlamak 
azaltıyor ve yağın temel özelliklerini etkin bir şekilde için özel olarak formüle 
edilmiştir. BMW 


koruyarak daha uzun süre kullanılmasına olanak veriyor. 

Yeni ürünler, son nesil uluslararası standartlara uygunluğun 
ötesinde araç üreticileri tarafından test edilip resmi olarak 
onaylanarak Motul Spesific Serisi içerisinde yer almaktadır: 


Mu yerı yağlar aynca yağlama özelikleri ve 
maddeleri süyesinde doru 


LL-O| yağı referans 
alındığında “1,5'a 
kadar yakıt tasarrufu 
sağladığı görülür. 


FABIA I.I MİLYON KİLOMETREYİ GEÇTİ 


Skoda'nın ilk olarak 1999 yılında tanıttığı ve kısa zamanda farklı kasa tipleriyle birlikte büyük bir beğeni 
toplayan Fabia modeli, bugün de tüm jenerasyonlarıyla birlikte dünya yollarında dolaşmaya devam ediyor. 


koda sahipleri, Fabia modellerini hala sorunsuz bir Şimdi ise | milyon 135 bin kilometreyi geride ği Tİ ww MN e 
şekilde günlük işlerde kullanmayı sürdürüyorlar. bırakan Fabia, yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor 

Fabia kullanıcıları arasındaki rekor ise, 2000 ve sıradaki hedef sıralı sayılardan oluşan 1,234,567 

yılında satın aldığı otomobille | milyon 135 bin kilometreyi kat etmek olacak. Hem teknik hem de 


örsel olarak fabrikadan 
ktığı gibi görünen 
abia, aynı zamanda 
koda markasının 
ayanıklılığının da altını 
iziyor. 


kilometre kat eden Peter Kirchhoff'un oldu. Hiçbir sorun 
çıkarmadan | 7 yıldır yoluna devam eden Fabia, 750 bininci 
kilometresini İtalya, Stelvio'da, 800 bininci kilometresini 
Roma'da, 950 bininci kilometresini Londra'da ve | 
milyonuncu kilometresini Çek Cumhuriyeti'nde Mlada 
Boleslav'daki Skoda Müzesi'nde tamamlamıştı. 
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on 5 yılda uluslararası pazara 

1,5 milyar TL değerinde ürün 

ihraç eden Brisa, katma değerli 

ürün geliştirme ve üretme 
faaliyetlerine ivme kazandırmak üzere 
İzmit fabrikası içerisinde belgelendirilen bir 
Ar-Ge Merkezi kurduğunu duyurdu. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşviki ile 
hayata geçirilen Brisa Ar-Ge Merkezi'nin 
duyurusu Brisa Genel Müdürü Cevdet 
Alemdar'ın ev sahipliğinde, Bridgestone 


TEKNOLO 
TÜRKİYE TOPRAKLA 
VEŞERTİYOR 


Otomobilden 
YERLİ VE YEŞİL TEKNOLOJİ DÜNYA İLE BULUŞUYOR 


Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, bir yandan Aksaray'daki 2. fabrika 
yatırımlarına devam ederken bir yandan da İzmit fabrikasında belgelendirilen Ar-Ge Merkezi'ni hayata geçiriyor. 


Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 

İV Yönetici Ortağı Makoto Hashimoto, 
Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve 
Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper 
katılımlarıyla 10 Ağustos Perşembe günü 
Sabancı Center'da yapıldı. Belgelendirilen 
Ar-Ge Merkezi ile Brisa, 2694 olan yerli 
üretim oranını artıracak ve ihracatına ivme 
kazandıracak. Ar-Ge Merkezi, şirketin 
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni 
nesil üretim anlayışıyla, toplam 300 milyon 
Amerikan Doları yatırımla kurmakta olduğu 
ikinci fabrikasına da hizmet edecek. Tüm 
bu çalışmalarıyla Brisa ülke ekonomisine 
ve endüstriyel birikime sunduğu katkıyı 
artıracak. 


z 
hi BAYA 


Lastik sektörünün lideri 


Brisa, Ar-Ge yatırımlarını son üç yılda 
yaklaşık 50 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. 
Lastiğin emniyet, sağlamlık ve konfor 
anlamında yolculuğa kattığı değeri ancak 
eknoloji ile sürdürülebilir kılınabileceğinin 
farkında olduklarının altını çizen Alemdar, 
“Lastik, yaklaşık 80 farklı hammadde ve 

20 farklı karışımdan oluşan ileri teknoloji 
içeren bir üründür. Brisa, Türkiye lastik 
sektörünün yenilik lideridir. Bugüne kadar 
pek çok ilke imza attı. Belgelendirilen 
Ar-Ge Merkezimizle bir sanayi şirketinden 
inovasyon şirketine dönüşüm yolculuğunda 
önemli bir adım daha attığımıza inanıyoruz” 
diyerek sözlerine devam etti; “30 yıldır 
yatırımlarımızla teknolojiyi Türkiye 
topraklarında yeşertiyoruz. Bizden başka 
herhangi bir üreticide olmayan özel karışım 
teknolojisine 17 milyon Amerikan Doları 
yatırım yaparak, otomotiv firmalarına 
dünya standartlarında lastik geliştiriyoruz” 
şeklinde konuştu. 


Ar-Ge'ye 22 milyon lira 
yatırım 


Ar-Ge yatırımları ile Brisa'nın Türk 
mühendisleri ile dünyaya lastik 
geliştirdiklerini ifade eden Brisa Genel 
Müdürü Cevdet Alemdar; “Aksaray 
fabrikamızın inşasına tüm hızıyla devam 
ederken, ülkemize kuwvetle yatırım 
yapıyoruz. Bu yıl Ar-Ge'ye 22 milyon TL 
yatırım yapacağız, yıl sonu ihracat hedefimiz 
ise 180 milyon dolar” diyerek sözlerine 
devam etti, “Hedefimiz, teknolojimizi 

ve ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına 
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ZRIDGESTONE ŞEN)BAaNCI 


taşıma çalışmalarımıza Türk mühendisleri 
ile hız ve güç kazandırmak. 2017 yılı 
Ocak-Haziran döneminde bir önceki 

yıl aynı döneme kıyasla Brisa toplam 
yurtdışı satışlarında ise cirosal olarak 2634 
oranında artış sağladık. Avrupa pazarının 
762 büyüme kaydettiği katma değeri yüksek 
lastikler segmentinde ise Lassa bir önceki 
sene aynı döneme göre 713 oranında 
büyüme sağladı. Bugün Lassa markamızı 

70 ülkede araç sahiplerine sunuyoruz. 
2017 yılı sonunda ihracatımız yaklaşık 5 
milyon adede ulaşacak. Türk mühendisliği 
ile Çin'e özel lastik geliştirdik. Brisa 
Ar-Ge Merkezinde, Türk mühendislerinin 
tasarladığı ürünlerle ihracatta vites 
büyütüyoruz” dedi. 


OPEL RESMİ OLARAK PSA BÜNYESİNDE 


PSA Grubu, 6 Mart 201 / tarihinde ilan ettiği Opel ve Vauxhall'ı satın alma sürecini tamamladı. Yenilenen yapı, 
PSA Grubu'nu 201 7 yılının ilk yarısında yüzde | /'lik bir pazar payı ile Avrupa'da ikinci sıraya yükseltti. 


SA Grubu, 6 Mart 2017'de 
imzalanan ve GM'e bağlı 
Opel ve Vauxhall markalarını 
kapsayan satın alma sürecinin 
tamamlandığını duyurdu. Opel ve 
Vauxhall ile birlikte PSA Grubu, 2017 
yılının ilk yarısında yüzde |7 pazar payı 
ile Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil 
üreticisi oldu. Bu birleşme ile birlikte 
iyi konumlandırılmış son derece güçlü 
beş otomobil markasıyla PSA Grubu, 
hem Avrupa pazarlarındaki varlığını 
güçlendirecek hem de uluslararası büyüme 
stratesjisini sürdürecek. 


Sürec sona erdi 


Opel ve Vauxhall, bugünden itibaren PSA 
Grubu'nun desteğiyle ekonomik temelleri 
yeniden inşa etmek üzere tamamen 

yeni stratejik plan hazırlayacak. Opel 

ve Vauxhall ekipleri, bu planı yılın son 
çeyreği içinde sunacak olup yeni grubun 
oluşturduğu sinerjinin de desteğiyle orta 
vadede yılda |,7 milyar avro civarında 
olacağı tahmin edilen yenilenen grubun 


hedeflerinin gerçekleşmesine katkı 
sağlayacak. Bu satınalma sürecinin sona 
ermesi, PSA Grubu'nun gelişiminde önemli 
bir adım teşkil ederken, grubun gelişimi 
ilgili ekiplerin taahhütleri ile devam edecek. 
Denetim Kurulu, PSA Grubu Başkanı 
Carlos Tavares'e ve Finans Direktörü 

Jean Baptiste de Chatillon'a bu işlemdeki 
kilit rolleri sebebiyle kendilerine teşekkür 
ederken, PSA Grubu'nun karşı karşıya 
kalacağı güçlükler ve ileriki tarihte detayları 
paylaşılacak olan Opel'i iyileştirme planının 
devreye alınması gerekliliğinin de üzerinde 
duruyor. 


Güçler birleşecek 


PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos 
Tavares yapmış olduğu değerlendirmede 
“Opel ve Vauxhall ile birlikte bugün 
PSA Grubu'nun gelişiminde tamamen 
yeni bir döneme geçmiş bulunuyoruz. 
Ekiplerin olağanüstü çabası ve yoğun 
çalışmaları sayesinde bu proje sadece 
birkaç ay içerisinde gerçekleşti. Her 
birine katkılarından dolayı ayrı ayrı 


EY 


teşekkür ediyorum. Opel ve Vauxhall için 
oluşturulacak olan performans planının 
uygulanması sayesinde birbirimizin 

güçlü yönlerini daha güçlendirecek ve 
yeni müşteriler çekeceğiz. Buna paralel 
olarak, Push to Pass planının uygulanması 


Ma A 


ekipler için en önemli öncelik olmaya 
devam edecek. Ekiplerimiz hedeflerimize 
odaklanmaya devam edecek. Bütün bu 
stratejilerin, tüm paydaşların yararına 
yaratacağı ivmeye güveniyoruz ve 
inanıyoruz." dedi. 
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6 AYDA 126 BİN PORSCHE SATILDI 


Porsche başarılı performansını 20 | / yılının ilk yarısında da devam ettirdi. Şirket, gelirlerini | |,8 milyar 


euroya, satışlarını ise | 26 binin üzerine çıkardı. 


orsche AG, 2017 yılının ilk yarısında faaliyet 

sonuçlarını açıkladı. Marka, gelirleri, satışları 

ve çalışan sayısını artırdı. Yılın ilk altı ayında 

Porsche'nin faaliyet sonuçları yüzde |6 artışla 2,| 
milyar Euro'ya yükseldi. Gelirleri ise yüzde 8 artarak | 1,8 
milyar Euro'ya ulaştı. Şirketin, önceki altı ayda yüzde 16,8 
seviyesinde kaydedilen kâr marjı yüzde |8,l'e yükselirken, 
otomobil satışları da yüzde 7 büyüyerek 126 bin 497'e 
ulaştı. Şirketin çalışan sayısı yüzde 12 artarak 29 bin 280'e 
çıktı. 


Her zevke göre otomobil var 


Porsche AG İcra Kurulu Başkanı OliverBlume, konuya 
ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Elde ettiğimiz 
güçlü finansal sonuçlar, gelecek için sağlam bir temel 
oluşturuyor. Porsche, bugün yeni 91! GTS, 911 GT3, 

9I1 Turbo S Exclusive ve 9Il GT2 RS'yi de içeren safkan 
ve tutkulu spor otomobil yelpazesinin yanı sıra, elektrikli 
hibrit ve tümüyle elektrikli otomobilleri kapsayan geleceğin 
teknolojilerine de yatırım yapıyor.” 


|. 


Mission E'ye | milyar euro yatırım 


Porsche AG İcra Kurulu Başkan Vekili Finans ve 

BT İcra Kurulu Üyesi LutzMeschke ise, elde edilen 
başarılı sonuçların temelinde, şirketin uzun vadeli kur 
sabitleme stratejisi ve iyi optimize edilen bir maliyet 
yapısı sağlayan verimli organizasyonu olduğunu belirtti. 


Meschke Porsche'nin tümüyle elektrikli ilk spor arabasını 
geliştirmek için kayda değer bir yatırım yaptığını söyledi. 
Porsche, yaklaşık | milyar Euro değerinde yatırım yaptığı 
Mission E ile 1.200'den fazla yeni iş yaratacak. Meschke'ye 
göre, şirketin bu ölçüde büyük bir yatırımı yönetirken aynı 
zamanda hasılatını da yüksek düzeyde tutması son derece 
zorlu bir çabanın ürünü. 


LÜKS HIBRIT ST 200H! TÜRKİYE'DE 


Lexus, lüks hibrit modeli CT 200h'nin Türkiye satışları başladı. CT 200h, 59 bin 466 TL'ye varan ÖTV teşvik 
avantajı ile Türkiye pazarında 158 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 


ünyanın ilk kompakt lüks hibrit otomobili olan 
CT 200h, tasarımıyla ve sürüş özellikleriyle öne 
çıkıyor. Her Lexus modelinde olduğu gibi CT'nin 
kabini içinde de Takumi ustalarının dokunuşlarını 
markasının kendine özgü tasarım dilini taşıyan CT'de, 
kaliteli malzemelere, sürüş zevkini artıracak 13 hoparlörlü 
Mark Levinson müzik sistemine ve Lexus Premium 
Navigasyon sistemi gibi özellikler de bulunuyor. Hem 
benzinli hem de elektrikli motor sahip CT, düşük yakıt 
tüketimi ve sportif sürüşü bir arada sunuyor. 1798 cc'lik 
benzinli motoru 136 bg ve 142 Nm tork üretiyor. Sadece 
82 gikm CO? emisyonuna sahip CT'nin yakıt tüketimi 
de 100 km'de 4.I It olarak dikkat çekiyor. Lexus'un CT 
modeli, istendiğinde Elektrikli Araç (EV) modunda yakıt 
tüketmeden sıfır emisyonla da kullanılabiliyor. 


Her modelin hibriti var 


Geçtiğimiz yıldan itibaren modelleri ve sunduğu ayrıcalıklı 
hizmet anlayışı ile Türkiye pazarında yerini alan Lexus, 
tüm modellerinin hibrit versiyonunu sunarak farkını ortaya 
koymaya devam ediyor. Lexus, CI ile birlikte LS, RC, GS, 
IS, RX ve NX'in hibrit versiyonlarını da Türkiye pazarına 
sunarak her modelinin bir hibrit versiyonunu da Türk 
tüketicisiyle buluşturuyor. Hibrit teşvikiyle birlikte birçok 
Lexus modelinde, yüzde 24'e varan oranlarda fiyat avantajı 
da bulunuyor. CT'nin yanı sıra Lexus'un hibrit teşviğinden 
yararlanan diğer modelleri NX300h 24 bin Euro, sedan 
modelleri GS 300h 28 bin ve 1S 300h modeli de 25 bin 
Euro'ya varan avantajlar ile satın alınabiliyor. 


; 
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- Otomobilden ADN 
HYUNDAI IONIS İŞİN GARANTİ 7 YIL 


Hyundai, “Doğuştan Hibrit” sloganıyla satışa sunduğu IONIO Hybrid modelinde de / Yıl veya 80.000 
km opsiyonel garanti seçeneği sunuyor. Ayrıca / Yıl veya | 00.000 km yüksek voltaj batarya garantisi de 


standart olarak veriliyor. 
yundai, dünyada ilk kez Hibrit, Plug-in Hibrit ve üreten IONIO, 265 


Elektrikli motor seçeneklerinin tek bir gövdede Nm toplam maksimum 
sunulduğu otomobil olan I(ONIO modelinde 7 tork değerine de sahip. 7 GARANTİ 
Yıl veya 80.000 km'ye kadar opsiyonel garanti Yeni geliştirilen ve vE 
seçeneğini sunmaya başladı. Bu garanti seçeneğine ek yüzde 96 güç transfer 
olarak, aynı zamanda aracın bataryası da 7 Yıl veya 100.000 verimliliği ile sınıfında 
km standart garanti kapsamı ile koruma altına alınıyor. en üst seviyede 
Hyundai (ONIO Hybrid, 3 Yıl Sınırsız, 5 Yıl veya 100.000 konfora sahip, çift 
km ve 7 Yıl veya 80.000 km garanti opsiyonlarına sahip. kavramalı 6 ileri DCT —a.. 
Kullanıcılar kullanım tercihine göre bu üç seçenekten birini şanzımanlı |(ONIO 
ücretsiz olarak seçebiliyor. Hybrid, oldukça iyi 
bir yakıt ekonomisi 
123 bin 900 liradan başlıyor LR e esi e 5 — 
keyifli bir sürüş vaad 
IONIO Hybrid, yeni geliştirilen 1.6 GDI 105 beygir, dört ediyor. Hiyundai Gi 
silindirli Kappa benzinli bir motora sahip. Bu benzinli ONIO Viyorlei, 
motora ek olarak, son teknoloji Lityum-iyon Polimer pil ile 123.900 TE den 
beslenen 43,5 beygirlik bir elektrik motoru daha bulunuyor. başlayan fiyatlarla satışa 
Her iki motorun birleşmesiyle toplam 141 beygir güç sunuluyor. 


MERGEDES-BENZ TÜRK İLK “POP-UP MAGAZASINI AŞTI 


Mercedes-Benz Türk, Avrupa ve Amerika'da yaygın olan Pop-up' geçici mağazacılık uygulamasıyla Ege 
sahillerine açıldı. Mercedes-Benz Türk'ün “Tutku mesafe tanımaz” sloganıyla Palmarina Bodrum'da açtığı 
ilk 'Pop-up' mağaza, 5 Eylül 201 / tarihine kadar markanın tutkunlarının ziyaretine açık olacak. 


ercedes-Benz Türk, 'Pop-up' Kafeste' konserine ve 20 — 23 Ağustos Modeller hakkında bilgi başarılı bir yıl geçiriyoruz. Hedefimiz 
mağazacılık uygulamasına ve 3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan il k mükemmel müşteri deneyimini her 
geçti. Mercedes-Benz "Müzik Sokakta" konserlerine de sponsor İdi alanda gerçekleştirmek oldu ve bu yolda 
Türk'ün Bodrum yakınlarında oluyor. Ege Denizi'nin mavi bayraklı Ni Ni , yürümeye devam ediyoruz. Türkiye'de 
Mercedes-Benz Türk yetkili satış ve servis 
bulunan Palmarina Bodrum'da 10 koyunda yer alan, 5 çapa ödüllü Palmarina | m > kuruluşumuzun 50. yılını kutladığımız 2017 
Ağustos 2017 tarihinde açtığı ilk 'Pop-up' Bodrum'da yaz sonuna kadar açık kalacak e pi yi e iel yılında mükemmel müşteri deneyimini 
mağazası, 5 Eylül 2017 tarihine kadar Mercedes-Benz Türk'ün ilk 'Pop-up' a lk gerçekleştirmek hedefiyle ilk kez 'Pop-up' 
tüm Mercedes-Benz modelleri hakkında 
ziyaret edilebilecek. Tutkuların peşine mağazasında belirli aralıklarla AMG'nin a bi EDE geçici mağazacılık uygulamasını başlattık. 
düşen Mercedes-Benz Türk, bu yaz tipik DNA'sını taşıyan ve mükemmel e MM ei eme e a. “Tutku mesafe tanımaz' sloganıyla Bodrum 
ilk kez 'Pop-up' mağaza konseptiyle sürüş performansı sunan Mercedes-AMG la e eli li Yalıkavak'ta müşterilerimize, Bayram 
tasarladığı, 36 metrekare alanı kapsayan, CLA 45, heyecan uyandıran tasarım ve © ei li Ni l li iğ pi sonuna kadar hizmet sunacağız. Mercedes- 
taşınabilir ilk kompakt showroom'unu uzun yol konforu sunan dört kişilik yaşam elle ai özele ve aliş Benz tutkunları, Ege Denizi'nin eşsiz mavi 
— Ep : ia A dl Türkiye Direktörü Şükrü Bekdikhan, ai 
müşterilerine sunuyor. Mercedes- alanıyla yeni E-Serisi Coupe ve “dünyanın #Misteri Ve iyi bayraklı koyları boyunca ilerleyen sahillerde 
Benz Türk, ilk 'Pop-up' mağazasının en iyi otomobili" ünvanına sahip S-Serisi . EN. e üstün performans, en üst düzeyde güvenlik 
açılışı vesilesiyle Palmarina Bodrum'da modelinin cabriolet versiyonu, S-Serisi N Ni en kli ei ii VA ve konfor sunan araçlarımızı deneyimleme 
12 Ağustos'ta gerçekleşecek 'Kargalar Cabriolet sergilenecek. Gr a e imkânına da sahip olacaklar” dedi. 
ve satış organizasyonumuzla birlikte 
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Tutku mesafe tanımaz. 
Mercedes-Benz Pop-Up Store şehrinizde. 
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LE İL LD di, Otomobilden 
F40 EFSANESİ 30 YAŞINDA 


Ferrari'nin ikonik modeli F40, bu yıl 30'uncu yaşını kutluyor. Spor otomobil dünyasında yeni bir sayfa açan 
F40, markanın kurucusu Enzo Ferrari'nin imzasını taşıyan da son model konumunda. 


uruluşunun 70. yılını kutlayan Ferrari, bu sene 
aynı zamanda başka bir gururu daha yaşıyor. 2| 
Temmuz 1987 yılında, Ferrari'nin 40'ıncı yılına 
özel olarak üretilip piyasaya sürülen F40 da bu 
sene 30 yaşına girdi. Satışa çıkarıldığı günden itibaren spor 
otomobiller dünyasında yeni bir sayfa açan Ferrari F40, 
aynı zamanda markanın kurucusu Enzo Ferrari'nin imzasını 
taşıyan son model olarak hafızalara kazındı. Ferrari F40, 
markanın 320 km/5'yi aşan ilk aracı olarak dikkatleri üzerine 
çekmişti. 308 GTB ve 288 GTO Evoluzione prototiplerinin 
bir türevi olan, mühendislik ve tasarım başyapıtı F40, 
döneminin sembolü olarak hafızalara kazındı. 


2.9 litrelik V8 


Ferrari F40, 2.9 litrelik çift turbolu V8 motoru ile 484 
HP'lik bir güce sahipti. Model, markanın özelliklerini net 
biçimde yansıtırken yarış otomobillerinin aynı zamanda 
günlük kullanım araçları olduğu zamanlardan uzaklaşıyor, 
sonuç olarak Ferrari'nin köklerinden kopmuyordu. Bu 

yıl kuruluşunun 70'inci yılını kutlayan Ferrari, tasarım ve 
stil harikası F4O'ı İtalya'nın Maranello şehrindeki Ferrari 
Müzesi'nde gururla sergiliyor. Ferrari F40'ın yapımında rol 
oynayan tasarımcılar ve test pilotları ise ikonik modelin 
yapım aşamasını anlatırken ilk günkü heyecanını koruyor. 


Testler çok gizli tutuldu 


alkışlar yükseldi. Enzo Ferrari'nin yakınındakiler dışında olacağını o da biz de biliyorduk. Apar topar çalışmaya 
2 imse o zamana kadar aracı görmemişti. Şirket, aracın başladık. O zamana kadar üretilmiş en güçlü Ferrari yol 
Dönemin Özel Projeler Başkanı Ermanno Bonfiglioli, Ni eğ i Te e ie da 
, geliştirilmesini ve testlerini her zamankinden daha da otomobiline uygun değerleri elde edebilmek için rüzgâr 
ikonik model F40'ın ortaya çıkış sürecini ve tanıtımını e ipi AK ei 
“Beyle DİRİ Misel Ni gizli tutmuştu. FI20A projesinin motorunu tasarlamaya tüneli üzerinde kapsamlı araştırmalar yaparak aerodinamiği 
nl e e ii an ii başladığımızda |986'nın Haziran ayındaydık. 8 silindirli, 478 geliştirdik. Alçak kaputu, kısa ön sarkıntısı, NACA 
pi Rİ ie A ln HP, çift turbo 288 GTO Evoluzione'nin bir türeviydi ama havalandırmaları ve arka kanadıyla performansına denk 
birkaç yenilikle F40, Ferrari'nin 320 km/S'yi aşan ilk aracı olan tarzı, aracın ününü katlamıştı. F40'ın başarılı olmasının 
olmuştu. Yağ karteri, silindir kapaklar, emme manifoldu, en önemli sebeplerinden biri, aracın tarzının, sıra dışı teknik 
debriyaj muhafazası gibi parçaları alüminyum alaşımdan beş içeriğini, yani hızını, hafifliğini ve performansını anında 
at daha masraflı olan magnezyumdan yaparak motorun yansıtmaktaki başarısıdır” diyerek açıklıyor. 
ağırlığına çok dikkat ettik. Daha sonra üretilen araçlarda bu 
malzeme bu kadar fazla kullanılmadı” ifadeleri ile anlatıyor. 


“Son otomobili olacağını biliyorduk” 


Enzo Ferrari tarafından davet edilene dek Pininfarina'da 
tasarımcı olarak çalışan Leonardo Fioravanti ise F40'ın 
başarısının arkasındaki sımı, “Enzo Ferrari'nin son otomobili 
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Nissan Çasihgal, yeni nesliyle de sınıjinn İderi olmaktan vazgeşmiyor. Markanın sevilen donanım ve malzeme 
İ 6 İlürellik dizel motoru ve Xslironle oünmetüik şanzımanıyla dikkat gekiyor. 


apon otomobil üreticisi Nissan, crossover pazarının bolca kullanıldığı iç mekanda premium havası hakim. 
ortaya çıkmasında ön ayak olan modeli Oashgai Yüksek sürüş pozisyonu değiştirilmeyen araç, 7 inçlik 
ile elde ettiği başarılarına yenisini ekliyor. SUV dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ve piyano boyalı 
pazarında liderlikten inmeyen araç, yeni nesliyle kaplamalarla teknolojik görünmeyi de başarıyor. Bize 
çıtayı bir hayli yükseldi. Malzeme kalitesi ve donanımlarıyla konuk olan versiyonunda standart olarak sunulan deri 
premium markalara yaklaşan otomobil, fiyat bakımından döşeme kaliteli, koltukların sertliği ise uzun yolculuklarda 
da sınıfının zirvesini zorluyor. Önceki nesilde de görev bile yormayacak şekilde ayarlanmış. İç mekanda 5 yetişkine 
yapan |.6 litrelik dizel otomatik ünite büyük bir başarıya yeterli hacim sunuluyor. 430 litrelik bagaj hacmi de başarılı 
ulaşmış ve ekonomik tüketimiyle de tüm dikkatleri üstüne sayılabilir. 
çekiyor. 
100 km'de 4,6 litre 
Şık iç hacim eme > e 
Araçta kullanılan 1.6 litrelik dizel ünite, 130 beygir güç e ai e 900 
Tamamen yenilenen iç ve dış tasarımıyla dikkat çeken ve tam 320 nm tork üretiyor. Yaklaşık | 500 kilogramlık i ii j 2 li ; : 
il ii a M Ni GN i iradan başlıyor. Dizel versiyon içinse en az 102 bin 268 lira 
otomobil, markanın yeni yüzünü taşıyor. LED gündüz otomobili hareket ettirmede zorlanmayan ünite, bize ödemek gerekiyor. X-Tronic şanzıman seçeneği ise bize 
farlarıyla şekillendirilen ön görünüm, şık ve sportif X-Tronic şanzımanla konuk oldu. CVT şanzımanın Konulu e yem bsi larak 117 bin 1261i 
ii N ki i e e e yonda başlangıç olara! in ira, 
çizgilere sahip. Arka tasarım ise, yeni far grubuyla daha oranları iyi ve özellikle yakıt tüketimine faydası büyük. 
dinamik hale getirilmiş. Aracın kokpiti de tepeden tırnağa Hızlanmalardaki motor gürültüsünü iyi izole etmeyi 
yenilenmiş. Kaliteli kaplamalar ve yumuşak malzemelerin Gil marka, iran hızlarda dikiz aynalarından rüzgar 


sesi alıyor. Araç O'dan 

100 kilometre hıza | |,| 

© saniyede ulaşıyor. Saatte 
183 kilometrelik son 

sürat de yeterli seviyede. 
* Kullanım sırasında çok hızlı 
i hissettirmeyen otomobil, 
yüksek tork sayesinde 
fark ettirmeden yüksek 
hızlara ulaşabiliyor. Tatlı 
sert süspansiyon sistemi, 
hem aracın virajlarda 
yatmasını engelliyor hem 
de konfora destek veriyor. 
Aracın yol tutuş özellikleri 
sınıfının en iyisi olmasa da 
oldukça başarılı demek 
mümkün. Güçlü dizel 
motor, performansı kadar 
tüketimiyle de iddialı. Fabrika 
verilerine göre ortalama 
tüketim 4,6 litre. 
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sveçli lüks otomotiv üreticisi Volvo, yeni giriş modeli 
V40 ile premium kompakt hatcback pazarında iddialı 
konuma geldi. S40 modelinin yerini alan araç, küçük 
hacimli benzinli motoruyla dizelleri aratmıyor. Bizim 
test sayfalarımıza konuk olan V40, dinamik bir sürüş 
karakterinin yanı sıra şık tasarım unsurlarını da vadediyor. 
Aracın öncelikle dış tasarımına bakacak olursak, şık çizgiler 
ve yuvarlak hatlar öne çıkıyor. Ön tamponun iki ucuna 
konumlandırılan LED'ler ve geniş ızgara tasarımı test 
konuğumuzu oldukça çekici göstermiş. Ön ızgara krom 
çerçeve ile çevrelenmiş. 


Arkadan tam bir Volvo 


Tamamen uyum halinde olan tasarım, sportif jantlarıyla 
tamamen şıklık abidesine kavuşmuş. Akıcı ve zarif çizgilerle 
beslenen V40 T3, tipik bir hatchback tasarımını sunmayı 
başarmış. Arka tasarım tam bir Volvo gibi. Dik konumlu 
far grubu ve çift çıkışlı egzozlar çekici bir görünüm 
vadediyor. Aracın boyutlarına bakacak olursak, uzunluğu 
4.36 metre, genişliği 1.80 metre iken yerden yüksekliği 
ise |.42 metre olarak kayıtlara geçmiş. Volvo V40'ın iç 
mekanına bakacak olursak, sportif ve konforlu koltuklar 
öne çıkıyor. Deri direksiyon simidi üzerinde sade ve 
anlaşılır bir kısa yol tuşları mevcut. 


Orta konsolda ufak bir ekran sunulmuş. Hemen alt 
kısımda Krom detaylı müzik sistemi ve havalandırma 
butonları yer almış. Araç ergonomik olarak başarılı 

işçilik ve kalite sınıf üzerinde. Önde ve arkada baş ve diz 
mesafesi yeterli, yolculuklar için arka kısımda 2 kişi rahat 
edebilir fakat 3'üncü kişi için biraz sıkıntı verebilir. Modelde 
bolca eşya gözü sunulmuş. Aracın bagaj hacmi ise 324 
litre. 


152 beygir gücünde 


Volvo V40 T3, performansla tüketim dengesini sağlıyor. 
1.5 litrelik turbo destekli benzinli ünite, 52 beygir güç 
ve 250 nm tork üretiyor. 6 ileri Geartronic şanzıman ile 
kombine edilen motor, aracı 0'dan 100 kilometre hıza 
8.3 saniyede ulaşan araç, maksimum 209 kilometre hız 
yapıyor. Yakıt tüketimi konusunda da oldukça istikrarlı 
olan araç, fabrika verisi olarak 100 kilometrede ortalama 
5.5 litrelik tüketim gerçekleştiriyor. Sağ ayağımıza 

hakim olabildiğimiz anlarda bizim yakıt tüketimimiz 100 
kilometrede ortalama 6.7 litre seviyelerinde idi. Tatlı sert 
süspansiyon yapısı performanslı kullanımlarda oldukça işe 
yarıyor. Sınırları zorlarsak araç sert virajlarda önden kayma 
gerçekleştiriyor. Ufak kontralarla yolda kalmak size kalmış 
veya ESP zaten fazla ileri götürmüyor. 
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eugeot, kompakt sedan pazarındaki başarılı 
oyuncusu 301'i makyajladı. PSA Grubu'nun yeni 
platformunda üretilen araç, yenilenen tasarımıyla 
artık çok daha elit görünüyor. Küçültülmüş 
bir 508 gibi görünen araç, tutumlu dizel motoruyla 
konuğumuz oldu. Markanın yeni yüzünü taşıyan araç, sade 
ve temiz çizgilerden oluşan tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni 
301, 4.44 metrelik uzunluk ve 1.74 metrelik genişliğiyle bir 
üst sınıfı aratmayan boyutlara sahip. 


7 inçlik dokunmatik ekran 


2.65 metrelik aks mesafesi de iç mekan genişliğini öne 
çıkarıyor. İç mekanda da sade çizgiler kullanılıyor. Piyano 
siyahı kaplamalarla kalite hissi artırılan iç mekanda 7 inçlik 
renkli dokunmatik ekran, dairesel klima kumandaları ve 
müzik sisteminin üçgen şekilli tasarımı, sadeliğin önüne 
geçiyor. İç mekanda kullanılan malzemeler genel olarak 
sert plastikten üretilmiş. 


Giz inerler 


İç mekanda hem ön hem de arka bölümde sunulan alan, 
bir üst sınıfı bile kıskandıracak kadar başarılı. Bagaj da 
640 litrelik hacmiyle oldukça geniş. Yeni 301 bize, 1.6 
litrelik dizel üniteyle konuk oldu. Turbo beslemeli ünite, 
ürettiği 92 beygir güç ve 230 nm'lik torkla beklentileri 
rahatlıkla karşılıyor. 1090 kilogram ile oldukça hafif olan 
otomobil, bu sayede ara hızlanmalarda da oldukça canlı 
hissettiriyor. 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 
motor, aracı O'dan |100 km/s sürate | |.2 saniyede 
ulaştırıyor. Maksimum süratse saatte |80 kilometre olarak 
belirlenmiş. 


Ortalama tüketim 4. litre 


Otoyol sürüşlerinden oldukça stabil olan araç, bozuk 
zeminde de yeterli konforu sunabiliyor. Yol tutuş 
yeteneği sınıf ortalamalarının üzerinde olan araç, başarılı 
frenleriyle de güven veriyor. Motor asıl hünerini tüketim 
değerlerinde gösteriyor. 


ls as ya 
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Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 4. litre olan 
motorla biz 5.2 litrelik değeri tutturduk. Sakin kullanımda 
oldukça tutumlu olan otomobil, 50 litrelik depoyla yaklaşık 
1200 kilometrelik menzil vadediyor. Aracın standart 
donanımında bile ABS, ASR, ESP, çift hava yastığı, hız 
sabitleyici, klima, radyo/CD/mp3 çalar, yol bilgisayarı 

ve gündüz farları yer alıyor. Üst pakette ise geri görüş 
kamerası ve akıllı ceplerle bağlantı kurabilen 7 inçlik renkli 
dokunmatik ekran, 16 inç alaşım jantlar, yan hava yastıkları, 
elektronik klima gibi ekipmanlar yer alıyor. 
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MINInın ilksSUV modeli olan Counrtuyman, yeni nesliyle çok daha şık hale. geldi. 
Sportif hatları ve güçlü motoruna rağmen araç, GOL YES iğ) Ge anl İç > 


d İ 


LL ngiliz lüks otomobil üreticisi MINI, yenilenen 450 litrelik bagaj 

modelleriyle başarılı satış rakamlarını sürdürüyor. 

Markanın SUV sınıfındaki modeli olan Countryman'i Önceki neslin yuvarlak hatlarından kurtulan yeni 

de yenileyen marka, 4 tekerleten çekiş ve otomatik Countryman, artık daha alçak ve geniş bir araç gibi 
vites kombinasyonunu sunarak ciddi bir avantaj yakalıyor. görünüyor. Büyük farlar, geniş ızgara ve hava girişlerine 
Bu ayki konuklarımızdan olan yeni Countryman, sahip tampon, aracın agresif ve bir o kadar da şirin 
genişleyen iç hacmi ve yeni tasarımıyla öne çıkıyor. görünmesini sağlıyor. Beyaz tavan ve şerit sportif imaja 


Kimi 


destek veriyor. Arka tasarım da iri farlar, büyük tampon 
ve küçük cam kombinasyonuna sahip. Çok daha şık hale 
getirilen tasarım, profilden de etkileyici. Aracın iç mekanı 
ise, genel hatlarıyla korunmuş. Şalter şeklindeki tuşlar, 
dairesel tasarımlı klima kumandaları ve dik konumlu 
havalandırma ızgaraları dikkat çekici. Aracın iç hacmi, bir 
MINI'ye göre oldukça ferah. Arka bölümde de yeterli alan 
sunulan aracın bagajı ise 450 litreye ulaşmış. 


Ortalama tüketim 5.5 litre 


Markanın Cooper modelinde kullanılan | .5 litrelik turbo 
beslemeli benzinli motoru, Countryman'de de yerini almış. 
136 beygir güç ve 220 nm tork üreten motor, gücünü 

6 ileri otomatik şanzımanla 4 tekerleğe birden iletiyor. 
Elektronik kontrollü 4X4 sistemi, gerekli durumlarda torku 
tekerlekler arasında dağıtarak zorlu şartlarda ilerlemeyi 
sağlıyor. Araç kombinasyonla 0-100 km/s ivmelenmesini 
9.6 saniyede tamamlıyor. Saatte 200 kilometre sürate 
ulaşabilen araç, performansıyla beklentileri karşılıyor. 3 
silindirli motor, tüketim deşerlerinde de iddialı. Fabrika 
verilerine göre ortalama tüketimi 5.5 litre olan araç, bizim 
kullanımımızda 6.4 litrelik rakamı tutturdu. Yol tutuş 
yeteneğinden bir şey kaybetmeyen otomobil, konfor 
konusunda da olumlu adımlar kaydetmiş. 
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| - Dİ 07 Otomobilden Di 
HYUNDAI ELANTRA'YA YENİ DONANIM 


Hyundai, “C sedan segmentindeki şık modeli Elantra için yepyeni bir donanım seviyesini satışa sundu. Hyundai 
Elantra, Style donanım seviyesinin üstüne eklenen Plus özelliklerle biraz daha fazla konfor isteyenlere hitap ediyor. 


eçtiğimiz yıl yenilenerek C sınıfına farklı bir bazı özellikler ise; hız sabitleme, deri direksiyon simidi, ön bilinen Hyundai modeli ve aynı zamanda markanın ürettiği 
bakış açısı getiren Hyundai Elantra, şimdi de sis farları, arka park sensörü ve 16 inç alüminyum alaşım ilk C segmenti otomobili. Yeni nesil 1.6 litrelik dizel motor, 
yepyeni bir donanım seviyesiye daha kavuştu. jantlar olarak öne çıkıyor. Yeni versiyon, mevcut Style ve 136 beygirlik gücün yanı sıra /DCT şanzımanlı modelde 
Konforlu bir yapıya sahip olan otomobil, Style Elite donanımları arasında ideal bir orta donanım paketi 300 Nm maksimum tork değeri de sunuyor. DCT 

Plus donanım seviyesini şimdilik sadece |.6 CRDi dizel olarak konumlandırılırken 96.500 TL'den başlayan liste şanzımana sahip dizel motorun |00 km'deki ortalama yakıt 

motor, 6 ileri düz ve /DCT otomatik şanzıman seçeneği fiyatına sahip. Tüm zamanların en çok satılan Hyundai tüketimi ise 4.| litre. 

ile satışa sunuyor. Hyundai Elantra Style Plus'a eklenen modellerinden biri olan Elantra, dünya genelinde de en çok 


AJANS PRESS 


Medyadaki Gözünüz 


© İHTİYACINIZ OLAN TÜM'NİTELİKLİ 


, İhtiyacınız olan nitelikli'bilgiyi'size sunarak; sektörel gündeme medya'analz 
raporlarını istediğiniz dilde hazırlar. 


Yerel, ulusal ve uluslararası medyada yeralan yüz binlerce haberi tüm dünyada takip'eden 


WWw.ajanspress.com.tr infoldajanspress.com.tr 


#fomohil İr 1) 


Türkiyefde'üretilen'en küçükeötomobi kolani 


yundai, A sınıfındaki başarılı modeli i!0'a küçük 
bir makyaj operasyonu gerçekleştirdi. Bu ay 
konuğumuz olan yeni ilO, küçük hacimli benzinli 
motor ve otomatik şanzımanıyla tam bir şehirli. 
Makyajla birlikte aracın özellikle ön tasarımında belirgin 
bir değişikliğe gidilmiş. Yeni tampon, daha geniş hava 
girişlerine kavuşurken gündüz farları da ön ızgaranın üst 
uçlarına yerleştirilerek sportif bir karakter oluşturulmuş. 
Arka bölümde de tampon yenilenmiş. Arka farlar da 
koyulaştırılarak sportif tasarım devam ettirilmiş. 


Kalite hissi yüksek 


Aracın iç mekanındaki çift renkli tasarımıyla dikkat çekiyor. 
Çift renkli konsol kalite algısını artırıyor. Ergonomi ve 
işçilik bakımından başarılı olan iç mekanda yaşam alanı 

da sınıfının zirvesinde. Sadece 3.66 metrelik uzunluğuna 
rağmen aracın iç mekanı oldukça ferah. 1.66 metrelik 


genişlik sayesinde omuz mesafesinde de yeterli alan 
sunuluyor. Genel anlamda iç mekandaki yaşam alanı, bir 
üst sınıftaki rakiplerini aratmıyor. Aracın iç mekandaki 
sessizliği de takdiri hat ediyor. 


Performans yeterli 


Koreli üreticinin 1.0 litrelik benzinli motoruyla konuğumuz 
olan araç, 1027 kilogramlık ağırlığının altından rahatlıkla 
kalkıyor. 4 silindirli motor, 66 beygir güç ve 95 nm 

tork üretiyor. 4 ileri tam otomatik şanzımanın uzun 
oranlarına rağmen şehir içinde performans beklentilerini 
karşılayabilen motor, aracı O'dan 100 km/s sürate 16.8 
saniyede ulaştırıyor. Aracın maksimum hızıysa saatte 150 
kilometre olarak belirlenmiş. Dengeli bir yapıya sahip 
otomobilde tatlı sert süspansiyonlara yer verilmiş. Konfor 
seviyesini artıran süspansiyonlar, aracın virajlarda fazlaca 
yatmasına da izin vermiyor. 


TEST 
1-30 EYLÜL 2017 


Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.8 litre. 
Bu da 40 litrelik depoyla yaklaşık 690 kilometre menzil 
anlamına geliyor. Aracın konuk ettiğimiz süre oyunca yol 
bilgisayarına yansıyan ortalama değer ise 6.5 litre oldu. 


TEST 
1 -30 EYLÜL 2017 
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ransız otomotiv üreticisi Citroen, efsane modeli 

DS'i seri haline getirerek yeniden yollara çıkardı. 

2016'da PSA Grubu'nun premium markası haline 

getirilen DS, birbirinden iddialı yeni modeller için 
çalışmalarına hız verdi. Bu ayki konuklarımızdan olan DS 
5, markanın orta sınıftaki radikal tasarımlı otomobili olarak 
dikkat çekiyor. Farklı çizgileri ve ince ayrıntılarıyla öne 
çıkan otomobil, başarılı dizel-otomatik kombinasyonuyla 
da yüzleri güldürüyor. 


Premium hissi yüksek 


Uzun burunlu tasarım, iri ve çekik farlarıyla öne çıkıyor. 
Far hizasında A sütununa kadar devam eden krom çıta, 
aracın altında uzanan krom çizgi ve dev krom ön ızgara 
ile premium hissi dış tasarımda bile hissediliyor. LED 
gündüz farları, büyük logo ve geniş tampon ön bölümün 
karakteristik tasarım oyunlarından. Aracın arka tasarımı 
da farklı bir yapıda. Profile taşan iri far grubu, küçük bagaj 
kapağında da kendisine yer buluyor. Küçük tasarlanmış 
arka camın aksine arka tampon oldukça iri tasarlanmış. 
Siyah renkli bagaj üstü spoyler, alçalan tavanın uzantısı gibi 
görünüyor. 


İç hacim oldukça geniş 


Aracın iç mekanı oldukça farklı tasarlanmış. Uçak 
kokpitlerini andıran tavandaki kumanda elemanları, 
cam tavanı da 3 parçaya ayırıyor ve farklı bir görünüm 


oluşturuyor. Bu 3 parçayı tavandaki kumanda elemanlarıyla 


ayrı ayrı açmak mümkün. Farklı tasarımlı koltukları, büyük 
direksiyon simidi, iri kumanda birimleri ve küçük tuşlar iç 
mekanda dikkat çeken ayrıntılar arasında. Rahat koltuklar 
gibi sürüş pozisyonu ve ayarlanması da çok başarılı. Aracın 
arka koltuklarında sunulan diz mesafesi şaşırtıcı derecede 
geniş. Bunun asıl nedeni 2.73 metrelik aks aralığı. Araç bu 
haliyle makam otomobili olarak bile kullanılabilir. 


120 beygirlik dizel 


Araçta |.6 litrelik turbo beslemeli dizel motor kullanılıyor. 
120 beygir güç ve 300 nm tork üreten motor, gücünü 

6 ileri tam otomatik şanzımanla ön aksa iletiyor. 1434 
kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlayan bu 
kombinasyon, yüksek tork sayesinde beklentileri karşılıyor. 
0-100 km/s ivmelenmesini 12.9 saniyede tamamlayan 
araç, Saatte 189 kilometrelik son sürate ulaşabiliyor. 


Performans olarak kağıt üstündekinden daha başarılı 
hissettiren motor, asıl hünerini tüketim değerlerinde 
sergiliyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 4. | 
litre olan araç, bizim kullanımımızda 6.2 litre olarak yol 
bilgisayarına yansıdı. Zengin bir donanım listesiyle satılan 
araçta 7 inçlik renkli dokunmatik ekran, navigasyon sistemi, 
head-up display, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Xenon ve 
LED aydınlatmaların kullanıldığı DS LED Vision farlar, dergi 
döşeme gibi donanım seçenekleri yer alıyor. 


BUGUN YENİ BiR KOLYE 
İ ALMASANDAOLU 
Zone ği Olmazsa Ümaz 


O 8 5 O Bu bayram siz de annesi ya da babası hayatta olmayan 
çocukların eğitimine destek olun. 
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NISSAN #NTELLIGENT MOBILITY 


HEYECANIN, AYRICALIĞIN. 


EA e Yeni Nissan X-Trail, agresif hatları, konforlu yaşam alanı ve 
— that excites ayrıcalıklı hissettirecek Nissan Intelligent Mobility teknolojileri ile 
aile boyu heyecanı doya doya yaşamanız için sizi bekliyor. 
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AKILLI ARKA ÇAPRAZ AKILLI ÇARPIŞMA 
TRAFİK UYARI SİSTEMİ : ÖNLEME SİSTEMİ AKILLI PARK SİSTEMİ 
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“Jato Global Car Sales 2016 satış verilerine göre. 


Görülen model üzerindeki aksesuar ve donanımlar Türkiye paketinde farklılık gösterebilir. X-Trail'in ortalama CO, emisyon değeri 135-143 gr/km ve ortalama 
yakıt tüketimi 5,1-5,4 1t/100 km olup versiyonlarına göre değişmektedir. Yakıt tüketimleri 2004/3/EC'ye göre belirlenmiştir. Nissan Otomotiv AŞ. aracın şekil 
ve donanımında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için: WwWww.nissan.comtr 
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